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Sevgili Okuyucular, 

2018 yılına girerken sizler için hazırlamış olduğum bu 
günlük, hepimiz için kılavuz niteliğindedir. 

Gökyüzündeki yıldızların, Ay'ın, Güneş'in hareketlerine göre yazdığım bu kitapçık ile gün gün ruh halimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, günün enerjisini anlatmaya çalıştım sizlere. 

Bir nevi hava durumu raporu gibi; burada ruhsal açıdan nasıl bir gün geçireceğimizle ilgili ipuçları verdim. 

Örneğin Ay İkizler burcunda hareket ediyorsa, hepimiz için konuşkan bir gün; hepimiz bir yerlere koşturuyoruz, meraklıyız, yeni bilgiler edinmek istiyoruz; öyle bir atmosferdeyiz demek ki! Burada sorulacak soru “Benim burcum ne olacak peki?” sorusu değil veya 'Ben Aslan burcuyum, Aslanları neler bekliyor?” değil!... Şöyle düşünün, hava yağmurlu ise hepimiz için yağmurlu, hava güneşli ise hepimiz için güneşlidir! Bu durumda bu kılavuzu sizlere nasıl kullanacağınızı anlatmış oluyorum; bu kitapçıkla günün enerjisini keşfedin ve programınızı ona göre düzenleyin. 
Gökyüzünde Ay en hızlı hareket eden gök cismi ve 2.5 günde bir yer değiştiriyor, tabii bu arada diğer gezegenlerle açılar yapıyor ve bu enerjiyi bizlere yansıtıyor. “Hangi gün aşk için uygun? Hangi gün işe başlanmalı? Merkür retrosu ne zaman?” 
gibi pek çok sorunun cevabını da bulacağınız bu kitapçık, baş ucu kitabınız olmaya aday... 

2018'de her gününüz bir diğerinden güzel geçsin.... 


Sevgiyle kalın, 
V) 0 aye K 
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1 Ocak 2018, Pazartesi 


Yeni yılın ilk saatlerinde İkizler burcunda bulunan Ay; daha sonra Yengeç burcuna geçiş yapıyor, Jüpiter ve Neptün'ün olumlu açısı, bizleri maneviyata, fedakarlığa ve affetmeye davet ediyor. Sevecen, yumuşak ve anaç bir tavırda olabiliriz. Anılar gözümüzde canlanabilir, belki biraz nostalji yapmak iyi bir fikir olabilir. Yengeç burcunun özelliği olan anaçlık, besleyicilik; hepimizi sarabilir. 


2 Ocak 2018, Salı 


Bugün Yengeç burcunda bir dolunay meydana geliyor. Dolunaylar bize sonlanmaları, bitişleri, tamamlanmaları anlatır. Bugün ev ve iş hayatınız arasında denge kuramamak, kadın erkek ilişkileri, günlük hayat ve sosyal hayat gibi konularda bir bitiş, stres ve baskı yaratabilir. 
Yengeç-Oğlak aksında gerçekleşecek bu dolunay sorumluluk gerektiren işlerle, duygusal bağlandığımız konular arasında bir çekişme yaratabilir. 


3 Ocak 2018, Çarşamba 


Ay tüm gün Aslan burcunda. Ruh halimiz neşeli, eğlenmek isteyen, spontane ve canlı bir havaya bürünüyor. Bu ruh halinin hafta sonuna denk gelmesi gayet güzel, bugün elinizdeki işleri tamamlamak, ofisinizde, evinizde gerekli organizasyonları yapıp; arkadaşlarla bir araya gelmek için ideal bir gün. Venüs ve Mars kavuşum enerjisi 


4 Ocak 2018, Perşembe 


Sorumluluk duygumuz, disiplinli hareket etme ihtiyacımız yüksek bugün. Ay Aslan burcunda hareketine devam ederken Satürn'le uyumlu bir açıda. Merkür de artık Oğlak burcunda hareket etmeye başladı. Fikirlerimizde daha tutarlı, mantık çerçevesinde hareket etmek isteyen bir zihnimiz var artık. Konuşmalarımızda ağırbaşlı ve sakin bir tavırdayız. Merkür Oğlak burcundayken; detaylara hakimizdir ve sistemli olmaya gayret ederiz. 


5 Ocak 2018, Cuma 


Bugün Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Eleştirel, titiz, hijyen ve temizlik konularında detaycıyız. Evimizdeysek, eşya ve dolap düzenlemeleri yapmak; istenmeyen, giyilmeyen eşyaları ayıklamak için uygun bir gün. Dışarıda ise doğayla iç içe olmak, toprak işleri, temiz hava, hafif bir yürüyüş sindirim sistemimizi ve bağışıklığımızı destekleyici hareketler, şifacılık yönümüz ağır basabilir, 


6 Ocak 2018, Cumartesi 


İlişkiler konusunda, mücadele ettiğimiz işler konusunda yara alabiliriz. İçsel olarak önce acı çekip sonra da kendi yaralarımızı sarmak ve dönüşüme hazırlanmak en iyisi. Ay Başak burcunda devam ediyor hareketine, Maddi konularda, ticarette, sağlık sektöründe planlı ve verimli çalışmak, sağlam kararlarla adım atmak yerinde olacaktır. 


7 Ocak 2018, Pazar 


Sabah 10.00 ile 14.00 arası boşlukta devam eden ay 14.00 
itibarıyla Terazi burcuna geçiş yapıyor. Önemli işlere başlangıç yapmak için öğleden sonraki saatler tercih edilmeli. Sosyal bağlar, eş, partner, arkadaşlarımızla uyumlu ve dengede olma gayretimiz yüksek. Olaylara objektif yaklaşabilmek ve karşı tarafın haklarına saygı duymak önem kazanıyor. 


8 Ocak 2018, Pazartesi 


Ay ve Uranüs karşıtlığının etkin olduğu bir gün, sıra dışı beklenmedik olana kendimizi hazırlamalıyız, gün genelinde zorlu açılar takip ediyor, beklentilerimizle yaşadıklarımız farklı olabilir. 
Görüşmelerinizin medeni ve sıcak geçmesi için orta yolu bulmak, dinlemeyi bilmek önem taşıyor. Randevularınızı ertelemeniz gerekebilir bugün. 


9 Ocak 2018, Salı 


Ay, hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Abartılara açık bir gündeyiz, pek çok kare ve karşıt açı var gökyüzünde yani zorlayıcı açılar çoğunlukta fedakarlık yapmak çok güzel fakat kendimizi feda etmemeliyiz; yaratıcılığımızı kullanmak, çalıştığımız konularda verimliliği arttırmak, gelecekle ilgili güzel hayaller kurmak; özellikle olabilme ihtimali yüksek hayaller, bizi mutluluğa erdirebilir bugün. 


10 Ocak 2018, Çarşamba 


Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bugün düne nazaran daha yumuşak geçişler var. Derinlere inmek, bir şeylere anlam katmak, araştırma yapmak açısından değerlendirebilirsiniz. Güneş Plüton kavuşumu yaşanacak bugün, irademiz güçlü, değiştirmek istediğimiz her ne varsa değiştirmek, dönüştürmek adına adım atmalıyız. 


11 Ocak 2018, Perşembe 


Ay dün ve bugün Akrep burcunda hareket ediyor. Hislerimiz güçlü, sezgilerimizle hareket etme isteğimiz yoğun, gizli ve araştırma gerektiren işlere yoğunlaşabiliriz. Gökyüzünde Ay'ın uyumlu açıları 


adımlar atmak açısından değerlendirebilirsiniz. 


12 Ocak 2018, Cuma 


Uranüs ve Venüs arasındaki kare açıyla; sıra dışı sözlerle, ilişkimize fark katmak adına kullanabiliriz. Otoriteyle ilişkilerde farklı bir yöntem kullanarak sorunlarımızı çözebiliriz ama bunun için Ay'ın boşluktan çıkacağı saat 13.00 civarını beklemeniz doğru olacaktır. 
Sabah saatlerinde başlanan işlerde tutarlılık olmayabilir. Ay Yay burcuna geçiş yapıyor, spor ve geziler için uygun bir gün. 


13 Ocak 2018, Cumartesi 


Ay, Yay burcunda. Satürn Merkür kavuşumu hakim gökyüzünde... 
Bugün başarıya ulaşmak için fikirlerimizi idealize etmeli ve toplum için kullanmalıyız. Yaratıcılık gerektiren konularda değişken tutumlar sergilemek bizi zora sokabilir. Ay ve Neptün karesinin etkisiyle yanılgılara, hayal kırıklıklarına açık bir gün. Şansımızı bu alanda çok ta zorlamamak faydalı olacak. 


14 Ocak 2018, Pazar 


Ay Satürn kavuşumunun etkin olduğu bugün; tepkilerimizde kontrollü belki biraz soğuk ve mesafeli olabiliriz. Sorumluluk gerektiren işlerde başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Çevremizdeki insanlardan, özellikle sevdiklerimizden duygularımızı saklama ihtiyacı hissedebiliriz. Akşam 21.00'de boşluğa girecek Ay, akşam saatleri için herhangi bir konuda başlangıç yapmamayı, günün yorgunluğunu atmak için kendinizi dinlendirmeye çalışmanın doğru olduğunu vurguluyor. 


15 Ocak 2018, Pazartesi 


Ay Oğlak burcuna geçiş yaptı. Merkür'le ve Plüton'la kavuşum açısı hakim gökyüzünde. Sorumluluk ve disiplin duygumuz yüksek, duygularım ve mantığımız birlikte hareket etme çabasında. Yalnız fikirlerde manipüle edici, karşı tarafa baskı uygulayan bir tutumdan kaçınmamız gerekiyor. Dönüşüm gerektiren konular için uygun adımlar atılabilir. Gömülü ve derin duygular bizi yıpratabilir. 


16 Ocak 2018, Salı 


Oğlak burcunda bir stelyum oluştu. Pek çok gezegen bu burçta toplanmış durumda. Disiplin ve sorumluluk duygusu ağır basıyor. 
Yorgun ve bitkin hissettiğimiz zamanlarda, günlük tutmak, duyguları yazıya dökmek, duygu ve fikirlerimizi kendi içimize atmamak, paylaşmak bugünün öne çıkan atmosferi. Ay Oğlak burcunda ilerlerken iş konuları önem kazanıyor. 


17 Ocak 2018, Çarşamba 


Bugün Oğlak burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Yeni aylar yeni adımlar ve yeni başlangıçlar demek. Disiplinli Oğlak burcu yeni ayında, yeni fikirler üretmek ve bunları hayata geçirmek için kolları sıvamalı, özellikle ev ve aile konularında inisiyatifi ele almalıyız. Birlik ve beraberliğin devam etmesi ve kalıcı olması için aile büyüklerinden tavsiyeler alabiliriz. 


18 Ocak 2017, Perşembe 


Ay, Kova burcunda bugün. İdealist, arkadaş canlısı, yapıcı ve özgür ruhluyuz hepimiz. Güneş Venüs kavuşumu devrede. Güzel konuşmak, tatlı dil, isteklerimizi iyi ifade edebilmek adına enerjiler olumlu çalışıyor. Unutmayalım tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Estetik operasyonlar için uygun bir gün. 


19 Ocak 2018, Cuma 


Bugün Venüs, Kova burcuna geçiş yapıyor. İlişkilerde özgürlük ağır basabilir; sıra dışı farklı kişilerle olmak isteyebiliriz. Hareket ve dinamizm artıyor. Hepimiz içimizde bir coşku ve spontane hareket etme duygusuyla doluyor. Gelenek ve göreneklere aykırı hareket etmek; kendi bildiğimizi okumak isteyebiliriz. 


20 Ocak 2018, Cumartesi 


Güneş Kova burcuna giriş yapıyor bugün. Kova burçlarının doğum günleri de başlamış oluyor. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız! Kova burcu özgürlüğüne düşkün, bireyselliğinin yanı sıra sosyal ve hümanist yapısıyla tanınır. Dahidir onlar, yeni şeyler icat etmek, yeni fikirler üretmek onları ayakta tutar. Arkadaş canlısı ve organizasyon kabiliyeti gelişkin Kova burcu, idealist amaçlar peşinde koşmaktan haz duyar. 


21 Ocak 2018, Pazar 


Ay, Balık burcunda hareketine devam ediyor. Güzel konuşmak, yazmak adına uyumlu etkiler altındayız. Yalnız bizden yaşça büyük, olgun kimseler tarafından fikirlerimizde çatışmalar yaşanabilir. Ay ve Jüpiter arasında uyumlu açı gün boyu etkili olacak, bir yandan yaralarımızı sarmayı başarırken, diğer taraftan affetmeyi öğrenmek durumundayız. 


22 Ocak 2018, Pazartesi 


Ay Koç burcunda. Satürn'le kare açısı devam eden Ay, Mars ile uyumlu açıda duygularda hırçınlığa neden olabilir. Ani kararlar alıp, düşünmeden hareket edebiliriz. Çok güçlü ve karizmatik bir yıldızla kavuşan Jüpiter ise bugün Kiron'la uyumlu açıda. Gerçekçi ve olgun davranışlarda bulunabiliriz. 


23 Ocak 2018, Salı 


Ay, Koç burcunda hareketine devam ediyor. Bugün mantığımız ve duygularımız çelişiyor. Yapmak istediklerimizle, söylediklerimiz ve duygularımız bir değil sanki. Tutarlı davranışlar sergileyemiyoruz. 
Asi bir ruh halinde olabiliriz. Tüm gün Uranüs ve Ay kavuşum açısı devrede olacak. Dinamik ve dışadönük bir ruh halimiz var aslında. Ani kararlar yine devrede. 


24 Ocak 2018, Çarşamba 


Dünün hareketli ve spontane enerjisini bugün sakinlik ve huzur ele geçiriyor. Öğleden sonra Ay Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor. 
Duymak, tad almak, görmek, dokunmak, koklamak gibi duyularımızı harekete geçirici şeylerle ilgilenmek, masaj yaptırmak, rahatlamak, yemek yapmak, somut ve elle tutulur olana yöneldiğimiz bir zaman dilimi. 


25 Ocak 2018, Perşembe 


Mars Akrep burcunun son derecelerinde, bugün. İlişkilerde tutku, entrika ve hırs ön planda. Ay, Boğa burcunda. Ay Merkür ile uyumlu açıda; konuşmalarımızda uyumu yakalayabiliriz. Ama Ay'ın Mars ve Jüpiter'le uyumsuz açısı bizi zorlayacağa benziyor. Hırslarımıza yenik düşebiliriz. 


26 Ocak 2018, Cuma 


Ay, İkizler burcunda hareket etmeye başladı. İkizler burcunun yöneticisi Merkür'le de uyumlu açıda. Dolayısıyla bugün içimiz içimize sığmayabilir. Hareketli, meraklı, konuşkan olabiliriz. Biraz dedikodu yapmaya da meyilliyiz nedense. Gündelik bilgiler, magazinsel hayat, yazmak, konuşmak, kitap okumak için uygun bir gündeyiz. 


27 Ocak 2018, Cumartesi 


Ay, İkizler burcunda hareket ediyor. Bugün; Jüpiter ve Güneş'le arasında büyük üçgen kalıbı var. Ay ve Mars ise karşıt açıda. O kadar güvenimiz yüksek ki, savaşamayacağımız bir şey yok gibi düşünüyoruz; Yalan da değil! Gerçekten önce kendimize inanmalıyız, sonrasında elimizden her iş gelir. 


28 Ocak 2018, Pazar 


Bugün Ay tüm gün Yengeç burcunda olacak. Duygusal, anaç, verici, güven ihtiyacında olabiliriz. Evimizle ilgilenmek, yemekler yapmak, eşimize çocuklarımıza zaman ayırmak isteyebiliriz. Gün boyunca zorlu etkilerin hakim olduğunu söylemek zorundayız. Kırılganlığımız yüksek. 


29 Ocak 2018, Pazartesi 


Mars, Yay burcunda artık, Onun rahat ettiği bir alan Yay burcu. 
Yalnız hareketlerde acelecilik yapamamak gerekiyor. Bilmediğimiz sulara atlamak gerekiyor... Bilgiyi iyi kullanıp, iletişim becerilerimizi arttırabiliriz. Ay, hareketine Yengeç burcunda devam ediyor. Yenilikçi, farklı ve orijinal şeylere yönelme isteğimiz artacak. Ev ve aile konuları ön planda. 


30 Ocak 2018, Salı 


Ay, Yengeç burcunda hareketine devam ediyor. Duygularımız ve mantığımız çakışırken, sevgi ve aşka olan inancımız hala yüksek. 
Organizasyonlar yapmak ve kendimizi göstermek istediğimiz bir süreçteyiz bugün. Ay ve Jüpiter arasında uyumlu açı mevcut. İyimser, canlı ve neşeli bir atmosfer var. Alışveriş yapma isteğimiz artabilir, 


31 Ocak 2018, Çarşamba 


Bugün Aslan burcunda Ay tutulması yaşanacak... Bu, kadersel etkilere sahip bir tutulma. İşin aslı biraz kendimize dönmeliyiz ve belki de bencilliği seçmeliyiz! Tutulma esnasında hayatımızın belirli alanında bitişler ve kopmalar yaşayabiliriz. Ani parlamalara, gerginliklere dikkat etmemiz gereken bir gün. 
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01 Şubat 2018, Perşembe 


İşimizle ilgili yükselmeyi hedeflediğimiz bir gün. Evet, içimizde çocuksu bir arzu var; büyümek ve genişlemek için ama öncesinde önümüzdeki engelleri ortadan kaldırmak zorundayız. Uranüs'le uyumlu açısı bulunan Ay; Venüs ve Jüpiter'le uyumsuz açıda. Sevgi konusunda zorluklar yaşansa da farklı olaylara damga vuracak bir gündeyiz. 


2 Şubat 2018, Cuma 


Düne nazaran daha yumuşak bir enerjideyiz. Başak burcunda hareket eden Ay, gün boyu eleştirel yönümüzü harekete geçirirken, detaylara takılmak, titizlenmek ve düzen ihtiyacı had safhada. 
Elimizdeki işleri düzene koymak, parçalara ayırmak, bir düzen ve sırayla üstesinden gelmek bugünün teması olacak. 


3 Şubat 2018, Cumartesi 


Saat 14.00 itibarıyla önünde başka açısı kalmayan Ay boşlukta olacak. En iyisi elimizdeki işleri biran önce bitirmek ve öğleden sonraki saatlerde, bunların tekrar üstünden geçmek olacak. Yeni bir işe koyulmak içinse Ay'ın Terazi burcuna geçeceği yarını beklemek yerinde olacak. 
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4 Şubat 2018, Pazar 


Bugün Ay tüm gün Terazi burcunda hareket ediyor. Uyumlu, dengeli, barışsever, diplomatik bir atmosferdeyiz. Sevgi alma verme şeklimiz, sosyalleşme ihtiyacımız yüksek, ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Bir de Ay'ın ve Satürn'le kare açısı gün boyu etkili olacak. 
Pire bulayım derken, yorgan yakmayalım. 


5 Şubat 2018, Pazartesi 


Ay, Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Uranüs ve Ay karşıt açıda; Venüs ise her şeyi yumuşatıyor sanki. Ay ve Venüs uyumlu hareket ediyor... Ani ve sıra dışı olaylarla karşılaşabiliriz. Özellikle fikirlerimizde özgürlük adına savaşmak, mücadele etmek gerekebilir. 
Venüs'ün desteği ise olayları yumuşatacak. 


6 Şubat 2018, Salı 


Ay, Akrep burcuna geçiş yaptı. Kadın erkek ilişkileri için uyumlu bir gün. Hislerimiz bizi yanıltımıyor ve araştırmacı yönümüz aktif. 
Derine daha derine inmek, olayların kökünü incelemek, krizler ve stresler karşısında daha soğukkanlı durmak bize kazandırıyor. 
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7 Şubat 2018, Çarşamba 


Ay ve Neptün arasında olumlu bir açı mevcut bugün. Fedakarlık, maneviyat, yaratıcılık ön planda. Mars ve Neptün arasındaki kare açı ise bizlere inançlarımız için savaşabileceğimizi söylüyor ama bunu yaparken tedbiri elden bırakmamalı ve kızgın suya dalmamalıyız. Ay, tüm gün Akrep burcunda; hislerimiz yoğun, sezgisellerimiz kuvvetli. 


8 Şubat 2018, Perşembe 


Akrep burcunda hareketine devam eden Ay, saat 15.00'ten sonra bir süre açısız devam edecek ve boşlukta kalacak. Bu süreçte mümkünse yeni bir işe girişmeyelim. sabah saatleri yeni başlangıçlar için daha uygun. Ay ve Jüpiter uyumu bizi sakinleştiriyor; olayları akışına bırakmayı tercih etmeliyiz. 


9 Şubat 2018, Cuma 


Ay, Yay burcuna geçiş yaptı bugün. Küçük hareketlerin büyük sonuçlar doğurabileceği bir gündeyiz. Ufak olaylar bir anda büyüyebilir, ummadığınız bir şeye çok sevinip şaşırabilirsiniz. Ay, Yay burcundayken sportif faaliyetlerde bulunmak, gezmek, dolaşmak, pozitif kalmak en büyük arzumuz olur. 


10 Şubat 2018, Cumartesi 


Ay, Yay burcunda. Duygularımız ve ruh halimiz gayet iyi. Olumlu ve pozitif bir güne merhaba diyoruz. Her ne kadar gökyüzünde Satürn ve Ay kavuşum açısı mevcutsa; bunu olumlu yönde kullanmak elimizde, içimizde sorumluluğumuzu arttıracak şeylere olan güven duygumuz hakim, gün boyu kıpır kıpır ve hareketli olmak isteyip, ağırkanlı olabiliriz. 
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11 Şubat 2018, Pazar 


Oğlak burcunda hareket eden Ay, gün boyu disiplinli ve düzenli bir ruh halinde olduğumuzu hatırlatıyor. Çalışmak üretmek bir şeyleri sonuca götürmek için güzel etkiler mevcut. Güney Ay düğümü ile kavuşum yapan Güneş, geçmişten getirdiğimiz bazı durumların üzerinde fazlaca durabileceğimizi vurguluyor. Birtakım kayıp ve hayal kırıklıkları gündemde olabilir. 


12 Şubat 2018, Pazartesi 


Ay Satürn kavuşumu ile güne başlıyoruz. Ay, Oğlak burcunda. İçsel bir gerginlik belki huzursuzluk bizleri zorlayabilir. Neptün'le uyumlu açısı bulunan Ay; bunları çözmek için içsel yönümüzü harekete geçiriyor. Yaratıcılığımız ve maneviyatımız yüksek. Çözmek istediğimiz sorunları belki zamana bırakmak en güzeli. 


13 Şubat 2018, Salı 


Güneş Merkür kavuşumuyla, fikirlerimizde konuşmalarımızda ikna edici olabilir, yapmak istediklerimiz için insanları sözlerimizle etkileyebiliriz. Ay ve Plüton kavuşumu ise özellikle ödemeler ve üstümüze yük olan sorumluluklar konusunda baskı yaratıyor. Ay Oğlak burcunun son derecelerinde. 


14 Şubat 2018, Çarşamba 


Bugün başka diyarlara gitmek, gezmek ve özgür olmak istiyoruz. Ay Kova burcunda hareket ederken, yeni insanlar tanımak, yeni bir bakış açısıyla hayata bakmak, ideallerimiz hakkında konuşmak bizleri mutlu ediyor. Kova burcu günlerinde umutlar, arzular, istekler ön plana çıkar; sosyalleşmek için uygun bir gün. 
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15 Şubat 2018, Perşembe 


Ay, Kova burcunda. Bugün Kova burcunda Güneş tutulması meydana geliyor. Duygularımız, fikirlerimiz hep geçmişe takılı bugün. Geçmişten bir yerlerden birilerine kızgınız belki, geçmişten bir hesabımız var sanki... Yapmayalım, bırakın geçmişi ve bugüne bakın, yarına bakın. Kadersel etkilere sahip bir dönemden geçiyoruz; yeniliklere açık olmalıyız. 


16 Şubat 2018, Cuma 


Ay Balık burcunda hareket etmeye başladı. Maneviyat, duygusallık, yaratıcılık, romantizm ön planda. Hayal kurmak, bunları gerçekleştirmek için plan yapmak, tembellik etmek, romantik yemekler organize etmek için müsait bir gün. Ay bugün kraliyet yıldızı olan Fomalhaut yıldızıyla kavuşumda; ruhumuz ve kendimize verdiğimiz değer yükselişe geçiyor. 


17 Şubat 2018, Cumartesi 


Ay, Balık burcunda. Yaratıcılığımızın arttığı bir gün. Fikirlerimiz ve duygularımızda maneviyata önem veriyoruz. Sevdiklerimize değer veriyoruz. Mars ve Ay kare açıda; agresif bir tarzda mücadele gücümüzü ortaya çıkarabiliriz. Cesur ve rekabetçi tavrımızı ortaya koyarken farklı bir yol izleyebiliriz. 
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18 Şubat 2018, Pazar 


Ay, Balık burcunun; Güneş ise Kova burcunun son derecelerinde. 
Merkür bugün Balık burcuna geçiş yaptı. Gayet motive edici etkiler hakim gökyüzünde; hevesli, dışadönük bir ruh hali var. Her an her şey olabilir bugün. İçimizde bir şeyler kıpırdanıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz sanki; Merkür Balık burcundayken şiir yazmak, kitap yazmak, müzikle ilgilenmek iyi gelebilir. 


19 Şubat 2018, Pazartesi 


Güneş de bugün Balık burcuna geçiş yaptı. Balık burçlarının doğum günleri kutlu olsun... Ay, Koç burcunda hareket ediyor. 
Sabırsızlık ve girişimcilik ön plana çıkarken, bunu kullanacağımız alan sevgi ve aşk konuları olabilir, Duygularımızı ifade ederken ani heyecanlara kapılabiliriz. Koç burcu vücutta baş bölgesini temsil eder, baş ağrıları ve migren için şimdiden önlem almak iyi bir fikir olabilir. 


20 Şubat 2018, Salı 


Bugün Ay, Boğa Burcunda. Huzur arayışı içerisindeyiz. 
Ay ve Satürn arasında olumlu bir açı mevcut. Evet yeni güne motivasyonumuz ve sorumluluklarımızın bilinciyle başlıyoruz. Ağır ve temkinli hareket etmekten hoşlanıyoruz. Maddi ve somut olana ilgimiz artarken, önceliklerimizi belirlemek ve karşımızdaki kişilere kendimizi doğru ifade etmek, işimizi kolaylaştıracaktır. 
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21 Şubat 2018, Çarşamba 


Sabah ve öğlen saatlerinde Koç burcunda dolaşan Ay; akşamüstü yükseldiği Boğa burcunda hareketine devam edecek. Güzel bir çarşamba gününe merhaba diyoruz. Duygularımızda istikrarlı, kendine güvenen, başlattığı işi sonuna kadar götürebilecek bir yapıya bürünebiliriz. Para, banka, finans, bütçe konularıyla ilgilenebilir, zevklere aşırı düşkünlük sergileyebiliriz. 


22 Şubat 2018, Perşembe 


Sabah saatlerinde Boğa burcunda devam eden Ay, akşamüstü itibarıyla İkizler burcuna geçiş yapıyor. Yazı yazmak, konuşma yapmak, bilgilerimizi etrafa duyurmak, haberleşmeler, sohbetler artabilir. Kısa seyahatler açısından uygun bir gün. Geziler düzenlemek, sosyalleşmek için ideal. Neptün ve Merkür kavuşumu dikkat çekiyor bugün ve onlara eşlik eden bir de Güneş kavuşumu mevcut gökyüzünde. İlham veren sözcükler, ideallerimizi gerçekleştirmeye yardımcı bugün. 


23 Şubat 2018, Cuma 


Çok farklı etkilere açık bir gündeyiz. Ay, İkizler burcunda. 
Duygularda abartılara açıkken, bir yandan mantığımızla uymayan bizi gerçeklerden uzaklaştıran durumlar söz konusu. Fikirlerimiz için mücadele tarzımız farklı bugün. Yolu kestirmeden değil de, uzatarak göstermek sadece zaman kaybı olacaktır. Ayaklarımız yere sağlam basmıyor, sürekli fikir üretiyor ve fikir değiştiriyoruz. 
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24 Şubat 2018, Cumartesi 


Bugün özellikle sabah saatlerinde elimizdeki işlere odaklanmak, bir an önce düzenlemeler yapmakla meşgul olabiliriz. Yeni bir işe veya projeye başlamak için öğleden sonraki saatler tercih edilmeli, 

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Ev ve aile konuları vurgu yaparken, yanımızda çalışanlar veya iş arkadaşlarımız, çevremizdeki kişilere olan anaç ve korumacı tavrımız dikkatlerden kaçmıyor olacak. 


25 Şubat 2018, Pazar 


Ay, Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güneş ve Merkür'ün kavuşum açısı devam ederken, Ay Satürn karşıtlığı dikkat çekici. Sözlerimizde baskın olmak isterken, duygusal travmalar, iniş çıkışlar yaşanabilir. İnsanların yaptıkları ile söyledikleri birbirine uymayabilir bu da bizleri yoruyor. 


26 Şubat 2018, Pazartesi 


Ay, Yengeç burcunda geziyor olacak tüm gün. Duygusal güvenlik ihtiyacı yüksek. Aile bağlarını güçlendirmek ve sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Gergin açılar bizi biraz netlikten uzaklaştırabilir. 
Bugün özellikle eskileri düşünüp, intikam alma duygusundan uzak durmalıyız. Kendimize ve sevdiklerimize zarar verebiliriz. Sağduyulu olmakta fayda var. 
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27 Şubat 2018, Salı 


Ay, tüm gün Aslan burcunda. Risk almayı seven, gözü pek, spontane, ışıklar altında olmak isteyeceğimiz bir güne merhaba diyoruz. Ay'ın aldığı açılar olumsuz olsa da Merkür ve Venüs arasındaki ılıman açı bütün olumsuzlukların üstünü örtebilir. Bu güzel açıyı aşk ve ilişkiler adına değerlendirebiliriz. Ya da kırgınlık, küslük olan kişilerle barış sağlayabiliriz. 


28 Şubat 2018, Çarşamba 


Ay ve Mars arasında ise uyumlu bir açı mevcut. Koruma duygumuz, sahiplenme duygumuz yüksek, motivasyonumuz mücadele etmek. Ay, Aslan burcunda. Şubat ayının son günündeyiz. Uranüs ile de uyumlu açısı olan bir gün; farklı olaylara farklı bakış açısı geliştirebiliriz. 
Organizasyon kabiliyetimiz yüksek. 
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1 Mart 2018, Perşembe 


Ay, Başak burcunda. Evde ofiste bulunduğumuz her yerde titizliğe ve hijyene önem veriyoruz. Detaylarla ilgilenmek, dolap düzenlemek, temizlik yapmak, rafları çekmeceleri boşaltmak için uygun bir gün. 
Düzen ve tertip ön planda. Pratik ve çözüm odaklıyız. Güneş ve Neptün kavuşumu ilahi gücün yanımızda olduğunu vurguluyor bugün. 


2 Mart 2018, Cuma 


Sürpriz haberler alabiliriz bugün. Başak burcunda bir dolunay meydana geliyor; beklenmedik şeyler olabilir, gerginlikten ve stresten arınmak iyi olacak. Bazı konularda kopmalar, bitişler yaşanabilir. Başak burcu sağlık ve hizmet konularıyla ilişkilendirilir. Bu alanda dikkat edilmesi gereken bir gün olacak. İkili ilişkilerde karşı tarafın fazla hayalperest oluşu, ayaklarının yere sağlam basmaması sinirlerimizi bozabilir. 


3 Mart 2018, Cumartesi 


Ay Terazi burcunda. Uyum, zarafet, adalet duygularımız yüksek. Haftaya Satürn'ün gergin açılarıyla başlamak, bizleri biraz duygulardan uzaklaştırabilir. Kısıtlanmış hissedebiliriz. Kendimizi disipline sokmak için iyi bir fırsat. Bugün tamamen iş konuşup, iş düşünüyoruz. Yapılacaklar listemiz ise hayli kabarık. Bir yanımız huzur ararken diğer yanımız kontrollü ve mesafeli. 
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4 Mart 2018, Pazar 


Ay, Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Venüs ve Merkür kavuşumda. İki iyicil bir arada yani. Her şey çok güzel olacak algısı hakim; aman dikkat abartıya kaçmayalım, her şey tadında olursa, daha sağlam ve istikrarlı olabiliriz. Bir şeyleri değiştirmeye, yolunda gitmeyeni göndermeye hazır gibiyiz. Güneş ise Neptün ile tam kavuşum derecesinde. Olaylara iyimser bakmak her zaman kazandırır, unutmayalım. Dilek dilemek için, hayal kurmak ve istemek için çok ideal bir gün. 


5 Mart 2018, Pazartesi 


Öğlen 14.00'ten itibaren Ay boşlukta kalacak. Yeni bir işe başlamak için sabah erken saatler veya akşamüstü 18.00 sonrası tercih edilmeli. 
Bu aralıkta başlanan işlerde ilerleme kaydedemeyebiliriz. Elimizdeki işleri bitirmek için fırsatlar var bugün. Estetik gerektiren konularda, dekor ve düzenleme gerektiren işlerde faydalı çalışmalar yapabiliriz. 
Akşamüstü Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. 


6 Mart 2018, Salı 


Ay tüm gün Akrep burcunda. Neptün ile uyumlu açıda. Ayrıca bugün Güneş'le arasında da üçgen yani uyumlu açı mevcut, yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabiliriz. Otorite figürleri ile anlaşmalar sağlanabilir. Akrep burcu, araştırma ve derine inmekle alakalıdır. 
Yüzeysellikten uzak, içinde olduğumuz durumları olayları hissederek yaşamak bugünün teması. 
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7 Mart 2018, Çarşamba 


Ay, Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Venüs ve Merkür Koç burcunda hareketlerine başladılar; fikirlerimizde ve olaylara olan bakış açımızda acelecilik ön plana çıkıyor. Hızlı okumak, hızlı konuşmak isteyeceğimiz bir zaman dilimi. Dedektif gibi her şeyi incelemek ve nedenlerini araştırmak isteyebiliriz bugün. 


8 Mart 2018, Perşembe 


Ay, Yay burcuna geçti. Gökyüzünde bugün açılar çok rahatlatıcı. 
Genellikle uyumlu, dengeli, huzurlu hissedebileceğimiz bir ruh halindeyiz. Yay burcu açık havada yürüyüşler, spor faaliyetleri, özgürce dolaşabilmek ve bolca bilgi edinmek amacıyla kitaplar okumak için elverişli bir gün sunuyor bizlere. Keyifli bir cumartesi olsun hepimiz için. 


9 Mart 2018, Cuma 


Ay, Yay burcunda hareket etmeye devam ediyor. Güzel konuşmak, kendimizi iyi ifade edebilmek, sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek ve bolca dinlenmek için ideal bir gün. Venüs ve Merkür'le uyumlu açısı bulunan Ay, Neptün'le kare yani sert açıda. Hayal kırıklığı yaratacak olaylarla karşılaşabilir, Maneviyattan çok aksiyon almaya yönelebiliriz. 
Olaylara bakış açımız sıra dışı bugün. 
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10 Mart 2018, Cumartesi 


Değişken ruh halimiz ve bağımsızlık isteğimiz kısıtlanabilir. Ay, Yay burcunda hareket ediyor. Saat 18.00'den itibaren Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn ile kavuşum halinde. Soğuk ve katı duygular, etrafımızdakileri anlamamıza sebep olabilir. Ciddi ve ağırbaşlı olmamız ise özellikle iş konularında işimize yarayacaktır. 


11 Mart 2018, Pazar 


İçe kapanık bir ruh haline bürünebiliriz. Sorumluluklarımızın bilincinde davranırsak kazanan taraftayız demektir bugün. Ay tüm gün Oğlak burcunda. Mücadele yönümüz ise güçlü olacak. İstediklerimizi almak için var gücümüzle atak davranabileceğiz. Büyük fikirler üretmek ve entelektüel bakış açısı geliştirmek için de uygun bir gündeyiz. Güneş Koç burcunda. 


12 Mart 2018, Pazartesi 


Gökyüzünde zor açılar hakim. Ay, Oğlak burcunda devam ediyor. 
Ay ve Plüton kavuşumda. Diğer açılarda sert. Gerginliklerden ve stresten uzak durmamız hayrımıza olacak. Pazartesi sendromuna girebiliriz. Evde kalmak tembellik etmek isterken; işler başımıza yığılabilir. 
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13 Mart 2018, Salı 


Küçük hareketlerin büyük sonuçlar doğurabileceği bir gündeyiz. 
Ay, Kova burcunda. İdealist, yaratıcı ve özgürlüğümüze düşkünüz. 
Keyifli bir gün. Ilıman açılar var. Yalnız arkadaş çevrelerimizdeki gerginliklere tolerans göstermeli ve sakinliğimizi korumalıyız. İlişkiler için iddialı bir gün. Çabuk karar almadan önce düşünmeliyiz. 


14 Mart 2018, Çarşamba 


Parasal yatırımlar yapmadan önce dikkatli olmalıyız. Abartıya kaçmamak ve naif tutumumuzu sabitlemek bizler için iyi olacak. Ay, tüm gün Kova burcunda devam ediyor. Felsefik ve entelektüel bakış açısı geliştirmemiz bizleri bir adım yukarı taşımaya yardımcı bugün. 
Ev ve aile konularında sıra dışı haberlerle şaşırabilir, çevremizden ilgi bekleyebiliriz. 


15 Mart 2018, Perşembe 


Güne Ay boşlukta başlıyoruz. Saat 13.00 itibarıyla Balık burcunda hareketine devam edecek. Başlayacağımız işleri bu saatten sonrasına organize etmek yararımıza olacak. Geçmiş konulara takılmayıp, önümüze bakmalı ve eskiyi geride bırakmayı öğrenmeliyiz. Ay, Balık burcundayken duygularımızda artış görülebilir. 
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16 Mart 2018, Cuma 


Şifalanmak adına güzel bir gün. Ay, Balık burcunda. Dua etmek, şükretmek, meditasyon yapmak, manevi çalışmalara yönelmek ve belki biraz içimize çekilmek iyi gelecek. Uranüs ve Merkür tam kavuşum yapıyorlar bugün. Radikal kararlar alabilir, özgürce söylemek istediklerimizi aktarabiliriz. Çarpıcı bir kavrama zekasına sahibiz. Yeni şeyler öğrenmek için ideal bir zaman. 


17 Mart 2018, Cumartesi 


Bugün Ay, Balık burcunda ve bir yeni ay meydana geliyor. 
Elimizdeki işlere sarılmak ve kendi kendimizi motive etmek iyi bir yol olacak. Hayal kurmak, geleceğe yönelik planlar yapmak ve bunlarla mutlu olma zamanı. Yeni aylar, yeni başlangıçlar için her zaman uygundur; işe kendimizi yenilemekten başlayabiliriz mesela. 


18 Mart 2018, Pazar 


Ay bugün Koç burcunda. Çocuksu, spontane, hızlı ve aktif olmak isteyebiliriz. Bu pazar gününü spor faaliyetleri, geziler, ziyaretler yaparak günü değerlendirebiliriz. Koç enerjisiyle birlikte yeniliklere açığız, başlatma enerjimiz de yüksek, liderlik etmek, her şeye atlamak gibi bir ruh halimiz var. 
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19 Mart 2018, Pazartesi 


Ay, tüm gün Koç burcunda. Enerji dolu ve cesur davranabileceğimiz bir gün. Ay'ın almış olduğu açılar gayet verimli. Venüs ve Merkür'le kavuşum yapıyor. Güzel konuşarak, sevgi dolu ve içten davranarak insanları kendimize mıknatıs gibi çekebiliriz. Başladığımız işlerde sorumluluk alarak sağlam adımlar atabiliriz. Plüton karesi ise işlerimizde her şeyin tam istediğimiz gibi olmayacağını söylüyor. 


20 Mart 2018, Salı 


Ay, Boğa burcuna geçiş yaptı. Koç burcunun enerjik yapısından sonra daha sakin ve huzurlu olmak isteyebileceğimiz bir gün. Ay, Satürn ve Mars arasında uyum var; dolayısıyla sakin kalmak zor olabilir. İstemeden kalp kırabilir, gereksiz çıkışlar yapabiliriz. Bu enerjiyi başka yöne dağıtmak elimizdeki işlerimize odaklanmak ve mücadelemizi başka konulara yöneltmek faydalı olacak. 


21 Mart 2018, Çarşamba 


Stresten uzaklaşıp, şimdiden hafta sonu ne yapacağımızı düşünmek ve planlar yapmak açısından değerlendirebileceğimiz bir gün. 
Ay, Boğa burcunda ve Plüton'la uyumlu açıda. Kendimizi güçlü hissedebilir, değiştirmek istediğimiz şeyler için inisiyatif alabiliriz. 
Yalnız bugün iştahımız açık, yediklerimize içtiklerimize dikkat etmekte fayda var. Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor. İyi ki doğdunuz Koç burçları! 
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22 Mart 2018, Perşembe 


Bugün Ay İkizler burcunda. Neşeli, hareketli ve şaka yapmaya müsait bir gündeyiz. Ay'ın uyumlu açıları gün içinde enerjimizi ve motivasyonumuzu yüksek tutmamıza neden olacak, Merkür ise bugünden itibaren Retro hareketine başlayacak. İletişimde kopukluk yaşayabilir, yanlış anlaşılmalara maruz kalabiliriz. Elektronik eşyalarda bozulmalar olabilir, bilgisayar, cep telefonu gibi eşyalar da dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi. 


23 Mart 2018, Cuma 


Ay, İkizler burcunda. Ay'ın Merkür ve Venüs ile uyumlu açısı genişlemeye ve duygularda abartıya yatkın olduğumuzu vurgularken; Güneşin Mars ve Satürn'le kare açısı kontrollü ve soğuk bir tavırda olmamıza yol açabilir. İkisi arasında denge kurmaya çalışırken depresif bir ruh haline bürünebiliriz. Venüs ise bizi sevgiye ve aşka davet ediyor. 


24 Mart 2018, Cumartesi 


Ay bugün Yengeç burcunda. Duygusal yanımız ağır basıyor, çevremizdekilere karşı anaç bir tutum sergileyebiliriz. İş yerimizde, çalıştığımız ortamda içedönük olmayı tercih edebilir, hassas ve kırılgan bir yapıya bürünebiliriz. Ay ve Neptün arasındaki uyumlu açı duygularda taşkınlığa yol açabilir, fazla fedakar ve verici olabiliriz. 
Güneş ve Ay kare açı yapıyor, otorite figürleriyle sorunlar bizi yorabilir. 


25 Mart 2018, Pazar 


Bugün yoğun bir duygusal enerji ve stres söz konusu. Ay Yengeç burcunda. Zorlu açıların yanı sıra Ay ve Venüs arasındaki ılıman açı günü yumuşatmaya çalışıyor. Derinleşme ve konsantrasyon gerektiren konularda zorluk çekebiliriz. Ay ve Plüton karşıtlığı duygularda ve ikili ilişkilerde yıpratıcı etkileri önümüze getirebilir. Birbirimizi anlamakta güçlük çekebiliriz. 


26 Mart 2018, Pazartesi 


Ay, Aslan burcunda. Kendimize güvenimiz yerine geliyor. Göz önünde olmak, alkışlanmak ve spontane yaşamak istiyoruz. Çocuksu ve neşeli tavırlarımız dikkat çekici. Venüs ve Uranüs'ün Ay'la arasındaki kare açı duygularda ve somut işlerimizde bizi ikileme sürükleyebilir. 
Bugün mantığımız ve hislerimiz birbirini tutmayabilir. 


27 Mart 2018, Salı 


Ay, Aslan burcunda ilerlemeye davam ediyor aynı zamanda Koç burcundaki Güneş'le uyumlu açıda. Kendimizi iyi ifade edebildiğimiz ve üstlerimizden destek gördüğümüz bir gündeyiz. Motivasyonumuz güçlü, irademizi ve isteklerimizi iyi organize edebiliyoruz. Güneş ve Mars arasındaki kare açı ise arzu ettiğimiz şeyler için mücadele ederken agresif ve gergin olabileceğimizi vurguluyor. Çevremizde sinirli insanlar olabilir. 
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28 Mart 2018, Çarşamba 


Ay, Aslan burcunda. Gitmemiz gereken yönü çok iyi biliyoruz. 
İdeallerimiz ve fikirlerimiz güçlü. Ay Merkür arasındaki uyumlu açı güzel konuşma, güzel yazma özelliğimizi öne çıkarıyor. Detaylarla ilgilenebiliyoruz. Satürn'den aldığımız destekle somut ve kalıcı adımlar atabiliriz bugün. Düşüncelerimizi açık, net ve gerçekçi bir tutumla aktarabiliriz. 


29 Mart 2018, Perşembe 


Ay Başak burcunda. Satürn'le arasında üçgen açı var. Güçlü bir değişim arzusu ve dönüşüm içerisindeyiz. Bu günlerde ruh ve beden arasındaki uyumu yakalamak çok önemli. Ay'ın Mars ile açısı da uyumlu. Başlattığımız işlerde aksiyon almak ve yol kat etmek için uygun bir gün. İddialı ve titiziz. Aynı zamanda kendi özel işlerimizle uğraşabilir ve detaylara inebiliriz. 


30 Mart 2018, Cuma 


Bugün, Elimizdeki işlere odaklanmak ve onları tamamlamak için uygun bir gün. Öğleden sonra 17.00 itibarıyla Ay, Terazi burcuna hale geliyoruz. Ay ve Venüs karşıtlığı sevgiye değer vermemizi ve sevdiklerimizle aramızdaki sorunları çözmemiz için şartları zorlamamız gerekliliğine vurgu yapıyor. 


41 


31 Mart 2018, Cumartesi 


Bugün Terazi burcunda dolunay yaşanacak. Retro Merkür ve Güneş kol kola, Ay ise tam karşıt. Terazi-Koç aksındaki bu dolunay, gerginliğe neden olacak. Aklımız geçmişe takılı kaldığı için üstünü örtemeyebiliriz. Sorunları kavgaya dönüştürmeden halletmeye bakmalıyız. Kopuşlar, bitişler yaşanabilir. Bugün ayrıca Venüs yöneticisi olduğu Boğa burcuna geçiş yapıyor. Günün en olumlu yanı bu! 
Atmosferi yumuşatmayı başaracak bir çıkış yolumuz var. 
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I Nisan 2018, Pazar 


Ay Terazi burcunda. Venüs ve Mars arasında uyumlu açı ile yakalayabiliriz. Bire bir ilişkiler adına uygun etkiler var bugün. Küçük sürprizlerle onları şımartabiliriz. 


2 Nisan 2018, Pazartesi 


Ay, Akrep burcunda. Hislerimiz çok güçlü. Gergin açılar çoğunlukta. Manevi çalışmalar, duygusal arınma, dua, meditasyon için uygun etkiler yaratmalıyız; gerginliği atmak, daha sakin ve içe dönük yaşamak hedeflerimiz arasında. Derin bir araştırma yapmak istiyorsanız bugünü değerlendirmenizi öneririm. Geçmiş konular, aklınıza takılanlar bugün yanıt bulabilir. 


3 Nisan 2018, Salı 


Ay hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Geçmiş ile ilgili konular önümüze serilebilir. Takıntılı ve depresif olabiliriz. Gizli olana merak sarabiliriz. Güneş'in Mars ve Satürn ile kare açısı devam ediyor; agresyon ve asabiyete davetiye çıkarabilir. Astrolojide kötücül olarak nitelendirdiğimiz Mars, Satürn, Plüton Oğlak burcundalar. 
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4 Nisan 2018, Çarşamba 


Güne Ay boşlukta başlıyoruz. Sabah saatleri herhangi bir işe girişmek için uygun değil. Yeni bir projeye veya işe başlamayı düşünüyorsak öğleden sonra 14.00 civarı uygun olacak. Bu saat itibarıyla Ay, Yay burcuna geçiş yapacak. İdeallerimiz büyüyor, vizyonumuz bize yeni ufuklar açıyor, kendimizi hayata adayabiliyoruz. 
Farklı bakış açıları geliştirmek ve özgürleşmek arzusundayız. 


5 Nisan 2018, Perşembe 


Ay Yay burcunda. Büyük resme odaklanabiliriz. Genişlemek arzumuz yüksek. Fakat atacağımız adımlarda hayal kırıklıkları olabilir. 
Neptün ve Ay arasında uyumsuz açı hedef belirlerken sağlam ve somut olana yönelmemizi tavsiye ediyor. Abartıdan kaçınmak ve olmayacak duaya amin dememek, bugün bizi pek çok konuda tutarlı yapacak. 


6 Nisan 2018, Cuma 


Ay Yay burcunda. Sıra dışı, beklenmedik haberler alarak renkli bir gün geçirebiliriz. Ay ve Uranüs arasında üçgen açı var. Ani gelişen durumlar karşısında soğukkanlılığımızı korumak, tedbiri elden bırakmamak ve sağduyulu olmamız avantaj sağlayabilir. Satürn ve Mars kavuşumdalar bugün. Mantıklı ve ağırkanlı olabiliriz. İdeallerimiz için savaşırken engellere takılabiliriz. 
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7 Nisan 2018, Cumartesi 


Ay, Oğlak burcunda hareketine başladı. Sorumluluk duygumuz yüksek. Ay'ın Mars ve Satürn ile kavuşumda olması ani gelişen fikirlerimizi hayata geçirmek istediğimizi vurguluyor. Fakat Ay, ağır ağır hareket etmemizi, sonuç odaklı olarak işe başlamamızın daha iyi olacağının sinyallerini veriyor. Kontrollü davranmak, rapor hazırlamak, iş toplantıları için uygun bir gün. 


8 Nisan 2018, Pazar 


Ay Oğlak burcunda ve Plüton'la kavuşumda. İçgüdüsel olarak taktik peşinde olabiliriz. Yoğun ve derin bir duygusal ruh halimiz olabilir. Acı çektiğimiz, yara aldığımız konularda dönüşüm yaşayabilir. 
Değişime ihtiyaç duyabiliriz. Bakış açımız dar olabilir. Olaylara tek yönlü bakabiliriz. Uzun vadeli planlar ve çalışmalar içerisine girmek için Oğlak burcu günleri kullanılabilir. 


9 Nisan 2018, Pazartesi 


Ay'ın Uranüs ile uyumsuz açısı; Merkür ile uyumlu açısı dikkat çekiyor. Ay, bugün öğleden sonra Kova burcuna geçiş yapacak. 
Sözlerimiz, hareketlerimiz ve duygularımız kontrolsüz olabilir, hangi yöne gideceğimizi bilemeyebiliriz. Özgürlüğümüze olan düşkünlüğümüz artabilir. Yeni fikirler ve yeni şeyler ilgimizi çekebilir. 
Aksiyon almakta zorlanmayacağımız ise kesin. 


46 


10 Nisan 2018, Salı 


Güneş, Uranüs ile kavuşurken; Ay, Kova burcunda olacak tüm gün boyunca ve güney düğümle kavuşum yapacak; yani sakinliğe ve huzura olan ihtiyacımız artarken, ideallerimizin peşinden gitmek için büyük bir istek ve coşku duyabiliriz. Fakat geçmişi geçmişte bırakırsak özgürlük adına atma isteğimiz artabilir. 


11 Nisan 2018, Çarşamba 


Ay, Kova burcunda ve Jüpiter ile kare açı yapıyor. Öfkeli duygularımızdan arınmalı ve kendimizi farklı konulara yöneltmeliyiz. 
Teknik konular, bilgisayarlar, rasyonel yanımız ağır basıyor, iletişimimiz kuvvetli, bol bol haberleşebilir, yeni bilgiler edinebiliriz, yalnız Merkür hala retro olduğu için öğreneceğimiz konuları en az iki kere irdelemek yararımıza olacak. Venüs ise Menkar sabit yıldızıyla birleşiyor; sevgi adına sıkıntılarımız olabilir. 


12 Nisan 2018, Perşembe 


Ay Balık burcunda. Hayalci, yaratıcı, fedakar ve vericiyiz. Aşk ve sevgi konularında hassas romantik bir yapıya bürünebiliriz. Ay, Neptün kavuşumu güne damgasını vuruyor. Kendimizi kurban rolüne bürümemek ve farkındalığımızı sanatsal konularda arttırmak iyi bir fikir olabilir. Ayrıca Ay bugün Satürn'den destek alarak sağlam ve kalıcı işlere imza atmamızı kolaylaştırıyor. 
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13 Nisan 2018, Cuma 


Somut olandan çok soyut olanla ilgiliyiz. Maneviyatımız çok yüksek. Ay Neptün kavuşumu hakim gökyüzünde, kendi kendimizi şifalandırmak, din ve inançlar hakkındaki görüşlerimiz, meditasyon, dua ve benzeri şeylerle ilgilenmek için ideal bir gün. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumsuz açı; sevgi konularında abartılara açık olduğumuzu gösteriyor. 


14 Nisan 2018, Cumartesi 


Ay'ın Koç burcunda oluşuyla heveslenebilir, içe çekildiğimiz konularda dışa vurum yaşayabiliriz. Canlı ve dinamik hissedeceğiz. 
Atak ve cesur davranışlar sergilemek mümkün. Aceleci davranışlardan kaçınmak ve ani hareketler sonradan başımıza iş açabilir. 


15 Nisan 2018, Pazar 


İş ortamında yenilikçi fikirlerimizle dikkat çekebiliriz. Ay ve Uranüs arasında kavuşum var. Beklenmedik duygusal çıkışlarda bulanabilir ve şaşırtıcı açıklamalar yapabiliriz. Etrafımızdakilerle spontane, coşkulu ve neşeli tavırlarımızla ilgilenebiliriz. Abartılara açık bir gündeyiz. 
Satürn'den aldığımız destek ise bizi güçlü ve kararlı kılıyor. 
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16 Nisan 2018, Pazartesi 


Ay, Koç burcunun son derecelerinde. Bugün Koç burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayda yeni kararlar almak ve tutarlı adımlar atmak isteyebiliriz. Hayatımızı tekrar gözden geçirmek ve farklı, sıra dışı bir yol izlemek avantaj sağlayabilir. Bu yeni ay Uranüs destekli olacağı için hem kendimiz hem de başkaları için şaşırtıcı sürprizlere açık bir gün. Merkür retrosu bugün bitiyor! 


17 Nisan 2018, Salı 


Ay Boğa burcunda. Güne huzur ve sakinlik hakim. Elimizdeki işlere yönelmek, sabırla ve motive bir şekilde bitirebilmek için uygu etkiler var. Ay ve Plüton arasında üçgen açıya gidiyor; baskıcı ve manipüle edici bir enerjiyle hareket edebileceğimizi vurguluyor. 
Değişim yapmak ve bazı şeyleri somutlaştırmak için çaba sarf edebiliriz. Güçlü ve yoğun duygulara sahibiz bugün. 


18 Nisan 2018, Çarşamba 


Ay Boğa burcunda. Ay Venüs kavuşumu güne damgasını vuruyor. 
İlişkiler adına güzel ve uyumlu bir gün. Akşamüstü Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor; bilgi alışverişi, telefon trafiği yoğunlaşıyor. Satürn bugün geri harekete başlamadan önce durağanlaştı. Oğlak burcunda geri harekette olacak yani retro. Düzenlememiz gerekenleri tekrar hatırlatacak. 
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19 Nisan 2018, Perşembe 


Astroloji de yaralı şifacı diye adlandırdığımız Kiron artık Koç burcunda hareketine başladı. Güneş de Boğa burcuna girmeye hazırlanıyor; Koç'un son derecelerinde bugün. Ay ise İkizler burcunda devam ediyor hareketine; oldukça yoğun bir gün bizleri bekliyor. Her yerden haber alıyoruz, iletişim trafiği güçlü akıyor. 


20 Nisan 2018, Cuma 


Güneş Boğa burcuna geçiş yaptı. Boğa burçlarının doğum günleri başlamış oldu. İyi ki doğdunuz Boğalar... Ay ise akşam saatlerinden itibaren Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Aile ve ev konuları önem kazanıyor. Aile büyüklerimizle görüşmek, arkadaş veya akraba ziyaretleri yapmak açısından değerlendirebileceğimiz bir gün. Evde çocuklarımızla ilgilenmek, yemek yapmak, yaşadığımız alanları derleyip toparlamak adına uygun etkiler söz konusu. Verici ve anaç bir tavırdayız. Sevgi konularında anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. 


21 Nisan 2018, Cumartesi 


Ay, Yengeç burcunda başlıyoruz güne. Gökyüzünde zorlu açılar hakim. Bu etkiyle beraber Ay'ın Jüpiter ve Neptün arasındaki uyumlu açıları şartları yumuşatabilir. Hayallere dalmak ve hislerimizle hareket etmek isteyebiliriz. Her şeyi oluruna bırakmakta fayda var bugün. 
Sanatsal faaliyetler açısından değerlendirebileceğimiz bir gün. 
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22 Nisan 2018, Pazar 


Ay Yengeç burcunda. Ay-Güneş uyumsuz açısı hakim gökyüzünde. 
Aşk ve ilişkiler adına pek de iyi etkiler altında olmayabiliriz. İlgi beklerken, mesafe ile karşılaşmak bizleri yorabilir. Dışarıda olmak, doğayla iç içe olmak bize iyi gelecek. Aile içinde uyumu yakalamaya çalışmalıyız. 


23 Nisan 2018, Pazartesi 


Hayattan zevk almak isteyeceğimiz bir gündeyiz. Ay, Aslan burcunda ve Merkür ile dost enerjide. Hevesli ve iyimser bir ruh halindeyiz. Yalnız Plüton bugün geri hareketine başlamak üzere durağanlaştı. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklar ve bir takım problemlere sebep olabilir. Yapmak istediğimiz şeylerde kendi bildiğimizi okumak, etrafımızı dinlememek bizi çıkmaza sürükleyebilir. 


24 Nisan 2018, Salı 


Gökyüzünde üç gezegen; Jüpiter, Satürn ve Plüton retro hareket ediyor. Değişime ayak uydurmalı ve yapamadıklarımızı yapmak için kolları sıvamalıyız. Ay Aslan burcunda başlıyoruz güne; günün çoğunluğunda da Aslan burcunda ilerliyor olacak. Bugün intikam ve öç almaktan kaçınmalıyız, zira bunun için elverişli bir zaman dilimindeyiz. 
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25 Nisan 2018, Çarşamba 


Ay, Başak burcunda. Otorite figürlerinden destek aldığımız, takdir ve ilgi görebileceğimiz bir gündeyiz. Güçlü bir değişim isteği duyabilir, yapmak istediklerimiz için ince eleyip sık dokuyabiliriz. Ay ve Neptün arasındaki gergin açı bizi gün içinde uyumsuz ve agresif yapabilir. 
Duygularımızda kontrollü olmalıyız. Venüs bugün İkizler burcuna geçiyor. 


26 Nisan 2018, Perşembe 


Ay Başak burcunda ve sıfır derece Koç Burcundaki Kironla karşıt açı oluşturuyor. Yaralarımızı sarmak yerine yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve olaylara bakış açımızı değiştirmek istiyoruz. Değişime direnmek çare değil; onun yerine akışta kalmaya özen göstermeliyiz. 
Ay ve Güneş arasındaki zorlu açı bizi mesafeli ve dar görüşlü yapabilir. 


27 Nisan 2018, Cuma 


Ay Terazi burcunda. Venüs ile uyumlu olan Ay, Merkür ile karşıt açıda. Uyumlu olmak, fedakar olmak, hep karşı tarafı düşünmek bize kaybettirebilir bugün. Sosyal bağlar önem taşıyor, ilişkilerde objektif olmak ve adil davranmak önem kazanıyor. Sorunları çözmek için uyumlu adımlar atmak ve bunu abartmamak gerekebilir. 
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28 Nisan 2018, Cumartesi 


Ay Terazi burcunda. Ay'ın Merkür'le karşıt açışı mevcutken, Mars ve Plüton ile kare açısı var. Mantık ve duygularımız çelişebilir. 
Yapmak istediklerimizle yaptıklarımız veya söylemek istediklerimizle söylediklerimiz birbirini tutmayabilir. Dengesizliklere açık bir gün. 
Merkür ve Satürn arasındaki zorlu açı; alacağımız şaşırtıcı haberlerin bizi üzebileceğini gösteriyor. 


29 Nisan 2018, Pazar 


Ay, Akrep burcuna geçiş yaptı. Araştırmacılık, olayların derinine inmek, duygularda yoğunluk hakim. Sezgiler yüksek, saklanan bir sırrı ortaya çıkarmak ve gizemli konulara yönelmek isteyebiliriz. Merkür ve Satürn arasında kare açı, yani zorlayıcı etkiler var. Sabit fikirli insanlara tahammülümüz yok; duygularımız şaşkın. 


30 Nisan 2018, Pazartesi 


Ay Akrep burcunda ve Güneş'le karşıt açıda. Bugün Akrep burcunda dolunay var. Kadın erkek ilişkilerinde sorunlar ve anlaşmazlıklar olabilir. Ay Jüpiter ve Neptün arasındaki olumlu görünüm bizleri meditasyona ve manevi değerlere önem vermeye davet ediyor. Kıskançlıklardan uzak durmak ve içsel huzuru bulmak için ruhsal çalışmalar yapabiliriz. Güneş ise Satürn'den destek buluyor. 
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1 Mayıs 2018, Salı 


Ay Akrep burcunda hareketine devam ediyor. Akşamüstü Yay burcuna geçiş yapacak. Dün yaşanan dolunayın etkileri sürerken; bugün yepyeni bir gün başladı. Jüpiter'le kavuşumda olan Ay duygulardaki yıpranmaları çabuk toparlayacağa benziyor. Pes etmeden yola devam etmek en doğrusu. 


2 Mayıs 2018, Çarşamba 


Ay, Yay burcunda ve gün boyu Venüs'le karşıt açıda. Hayal kırıklıklarını, üzgünlükleri, sinirsel gerginlikleri bırakıp sevgiye ve aşka yönelmek, aramızın bozuk olduğu kişilere barış çubuğu uzatmak açısından değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. Yay burcunun iyimser enerjisi devrede. Entelektüel faaliyetler açısından da olumlu bir gün. 


3 Mayıs 2018, Perşembe 


Ay, Yay burcunda hareketine devam ediyor. Sorumluluklarımızın bilincinde, iyimser fakat kararlı hareket edebileceğimiz bir gündeyiz. 
Arkadaşlarımızla bir arada olmak, sosyalleşmek, fikir alışverişi yapmak için şahane bir gün. İnançlı ve fanatik bir enerjiye sahibiz. Merkür ve Ay'ın uyumlu açısı tüm gün devrede. Uranüs ve Mars'ın zorlu açısı ise düşündüklerimizi farklı bir şekilde ifade edeceğimizi anlatıyor. 


4 Mayıs 2018, Cuma 


Ay Oğlak burcunda. Melankolik ve karamsar enerjiler içerisinde olabiliriz. Yapmak istediklerimizi düşünüp, kararlı ve disiplinli bir şekilde plan program çıkarabiliriz. Geleceğe odaklanıp, sistemli çalışmak ve organize olmak isteyebiliriz. Aile büyükleriyle ilgilenmek ve onların sorumluluklarını almak, ziyaretlerde bulunmak için ideal bir gün. 
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5 Mayıs 2018, Cumartesi 


Ay, Oğlak burcunda hareket etmeye devam ediyor. Satürn'le kavuşuma giden Ay, duygularda hırpalanmaya meyilli olduğumuzu, kadın erkek ilişkilerinde, aksiyonlarımızda, sevgi ve aşk temalarında bir dönüşüm değişim sürecine gireceğimizi anlatıyor. Ay'ın Neptün'le açısı bu enerjiyi yumuşatmaya yetecek mi bilmiyoruz. 


6 Mayıs 2018, Pazar 


Ay Oğlak burcunda ve Mars ile tam kavuşum derecesinde. Bir yanı Mars diğer yanı Plüton. Zorlu bir gün. Şartları fazla zorlamasak iyi ederiz. Sinirli ve öfkeli olabiliriz ve bu bizi yorabilir; hem bizi hem de çevremizdekileri. Kendimizi yalnız hissedebilir; kalabalıkların içinde mutsuz olabiliriz. Meditasyon yapmak ve derin nefes çalışması iyi gelebilir. 


7 Mayıs 2018, Pazartesi 


Ay Kova burcunda. Arkadaş canlısı, sosyal, reformist, yardımsever bir enerji taşıyoruz bugün. Destek görüyor ve çevremizdekileri şevklendiriyoruz. Kova günleri, tuhaf hareketlerde bulunmak, herkesten farklı düşünmek, hem bireyselliği korumak hem de hümanist ve organize olabilmek için ideal günler. 
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8 Mayıs 2018, Salı 


Ay Kova burcunda. Fikirlerimiz ve ideallerimiz için mücadele ettiğimiz bir gün. Yalnız geçmişten getirdiğimiz bazı konulara takılıp kalabiliriz. Güney düğümle kavuşum yapan Ay, geçmiş konuları tekrardan hatırlatıyor bize, altını çiziyor sanki. Umutlar ve arzularımızın ön planda olması bizi motive edecek. 


9 Mayıs 2018, Çarşamba 


olmayabiliriz. Merkür ve Mars arasında gergin bir açı var. Duygusal ve romantik bir atmosferdeyiz fakat karşı taraf bizi anlamıyor olabilir veya sorumluluklarımız, hayallerimizin üstünü örtüyor diyebiliriz. Balık burcu günleri işten kaçmak , hayal alemine dalmak, aşk ve romantizm yaşamak isteyebiliriz. 


10 Mayıs 2018, Perşembe 


Ay, Balık burcunda hareket etmeye devam ediyor. Şiddetli bir koruma duygusuna sahibiz. Sinirsel gerginliklere dikkat etmemiz gereken bir gündeyiz. Balık günlerinde ayaklar hassaslaşabilir, ödem oluşabilir. Bedenimiz ise daha fazla şekere ihtiyaç duyabilir. Bu dönemlerde yeme içme konusunda dikkatli olunmalı. 


11 Mayıs 2018, Cuma 


Sabah saatlerinde güne Ay boşlukta başlıyoruz. Miskin ve sakin bir güne merhaba diyoruz. Öğleden sonra Ay'ın Koç burcuna geçişiyle hareket ve dinamizm artıyor. Canlı ve hareketli bir gün bizi bekliyor. 
Spontane gelişen durumlar ve organizasyonlara hazırlıklı olmakta fayda var. Çocuksu yönümüz ağır basıyor. 
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12 Mayıs 2018, Cumartesi 


Ay bugün Koç burcunda devam ediyor seyahatine. Venüs'le kintil açısı dikkat çekici, ani başlayan ilişkiler, çabuk heyecanlanmak bugünün modu. Genel olarak güzel bir atmosfer var. İletişim yoğun ve akıcı; yapmak istediklerimizi yapmak için değerlendirebiliriz. 


13 Mayıs 2018, Pazar 


Uranüs ve Merkür ile dost görünümde olan Ay, Koç burcunda ve boşlukta devam ediyor ilerlemesine. Bilinçli ve sorumluluk sahibi olduğumuz işlere yönelmek ve elimizdeki işleri yönetmek açısından değerlendirebiliriz. Uranüs ve Merkür ikisi de Koç burcunda ve son derecelerdeler. Çok farklı bir yol çizmeye başlayabilir; etrafımızdan tepki alabiliriz bugün. Şaşırtıcı bir gün. 


14 Mayıs 2018, Pazartesi 


Ay Boğa burcunda. Sakinlik arayışımız devrede... Ay, huzur ve uyumun burcu Boğa burcunda rahat ettiği bir yerleşimde. Bu yüzden bizlerde bugün dingin ve huzurluyuz. İlişkilerde gelecek planları yapmak, sağlam adımlar atmak için uygun bir gün. 


15 Mayıs 2018, Salı 


Bugün Boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayda doğayla iç içe olmak, toprakla uğraşmak bizlere iyi gelecek. Yemek yapmak, sanatsal faaliyetler adına yeni başlangıçlar yapmak, belki yeni bir hobi edinmek veya kursa başlamak için uygun bir dönem. 
Yeniliklere ve güzel başlangıçlara vesile olsun. 
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16 Mayıs 2018, Çarşamba 


Ay ve Mars arsında üçgen uyumlu açı; Satürn ve Merkür arasında yine uyumlu bir açı mevcut. İlişkilerde sağlam adımlar atılabilir. Geçici gibi görünen ilişkiler sağlam temellere oturtulabilir. Uranüs bugün yedi yıl sürecek olan yolculuğuna başlıyor ve Boğa burcuna geçiş yapıyor. Mars bugün Kova burcunda. İdealler için savaşma vakti. 


17 Mayıs 2018, Perşembe 


Öğleden sonraya kadar İkizler burcunda hareket edecek olan Ay, akşam itibarıyla Yengeç burcuna geçiş yapacak. Ailevi temalar öne çıkarken, ev içerisinde gergin bir atmosferde hakim olabilir. Venüs ile kavuşum yapan Ay, Satürn ile karşıt açıda, birtakım istenmeyen olaylar veya durumlar karşısında baskı altında hissedebiliriz kendimizi. 


18 Mayıs 2018, Cuma 


Ay Yengeç burcunda. Duygularımız değişken ve tutarsız olabilir. Ay ve Plüton arasındaki karşıt açı, bizi zorlayıcı duygulara teslim edebilir. 
Değişime direnç göstermek yerine, maneviyata ve akışa teslim olmak daha iyi sonuçlar verebilir. Neptün ve Ay arasındaki dost görünüm, bizleri kendi iç dünyamıza götürebilir. 


60 


19 Mayıs 2018, Cumartesi 


Ay Yengeç burcunda fakat boşlukta başlıyoruz yeni haftaya. Yeni bir işe yönelmektense, organize olmak ve plan yapmak, daha önceden tamamladığımız işleri kontrol etmek iyi sonuçlar verecek. Öğleden sonra Ay, Aslan burcuna geçiş yapıyor. Kendimizi göstermek, özgüven duygumuz artıyor. Organizasyon ve yönetme becerimiz bizi ileriye götürecek bugün. 


20 Mayıs 2018, Pazar 


Ay Aslan burcunda. Merkür'le kare açısı olan Ay, iletişimsel problemler yaşamamıza neden olabilir. Fikirlerimizde sabitlik ve esnek olamamaktan kaynaklanan sorunlarla yüz yüze gelebiliriz. 
Aslan burcu; kalbi, sırtı, kan dolaşım sistemini yönetir. Bu günlerde bu bölgelerimize ekstra özen göstermek yerinde olacak. Saç bakımı yaptırmak için ise ideal bir gün. 


21 Mayıs 2018, Pazartesi 


Ay Aslan burcunda. Açıları gayet olumlu, bugün kendimizi ekstra enerjik ve mutlu hissedebiliriz. Sahnede olmak, egomuzu ön plana almak, cesur ve gösterişli tavırlarda bulunmak mümkün. Akşam 20.00 civarında Ay, Başak burcuna geçiş yapacak. Ev ve ofis işleri için ütizlenebilir, detaylara takılabiliriz. İkizler burçlarının doğum günleri başlıyor bugün. 
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22 Mayıs 2018, Salı 


Ay Başak burcunda. Ay ve Neptün arasında karşıt açı mevcut. 
Toprak elementi Başak burcunda hareket eden Ay, ayakları yere basan, somut ve analitik zekamızı çalıştırıyor. Manevi ve duygusal konular arka planda kalabilir. Ay ve Güneş karesiyle ise otorite figürlerinden destek göremeyebiliriz bugün. 


23 Mayıs 2018, Çarşamba 


Ay Başak burcunda. Ay ve Merkür arasında dost görünüm dikkat çekiyor. Günü, güzel konuşmak, günlük tutmak, karşı tarafı dinlemek, öğüt almak, fikir vermek için değerlendirebiliriz. Diğer taraftan Ay Satürn ve Venüs ile sert açıda. Dolayısıyla baskı yaratan durumlar gerginlikler yaratabilir. Kendimizi kısıtlanmış ve depresif hissedebiliriz. 


24 Mayıs 2018, Perşembe 


Ay Terazi burcunda. Uyumlu, zarif, uzlaşmacı ve adil bir enerji devrede. Ay Mars uyumlu açı yapıyor, Satürn'le ise kare açıda. Uzlaşma sağlarken aşırıya kaçabiliriz. Fazla fedakarlık yapıp, karşı tarafı düşünürken, kendimizi zorlayan bir duruma düşebiliriz. Dengede kalalım isterken, dengesiz bir durumla karşılaşabiliriz. 


25 Mayıs 2018, Cuma 


Ay Terazi burcunda devam ediyor hareketine. Bugün üstlerimizden, çevremizdekilerden aldığımız destekle değişim için adım atacağız. Yönümüzü belirlemek ve yol bulmak açısından bakıldığında zorlansak bile bir şeyleri değiştirmek için çaba gösterebileceğiz. 
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26 Mayıs 2018, Cumartesi 


Bugün Ay ve Uranüs tam karşıtlık yapacaklar. Ay Akrep burcuna şeyler olabilir. Farklı olana ilgi duyabilir; bir yandan da kendimizi sınırlandırmak isteyebiliriz. Hayattan zevk aldığımız konularda sabit fikirlilikten kaynaklanan sorunlar oluşabilir, değişime direnç göstermek yerine ayak uydurmak daha doğru olacak. 


27 Mayıs 2018, Pazar 


Ay Akrep burcunda. Ay ve Neptün arsında uyumlu bir görünüm var. Maneviyat ve fedakarlık duyguları yüksek bir gün. Üstelik Ay ve Jüpiter kavuşumdalar. Bu, düne nazaran her şeyin daha ılıman olduğunu vurguluyor. Affetme enerjisi devrede; çevremizdeki herkese karşı yapıcı ve ılıman tavırlarımız bizlere kazandırıyor. 


28 Mayıs 2018, Pazartesi 


Mars güney düğümle kavuşumda bugün. Geçmişten gelen konular veya kişiler sinirli olmamıza neden olabilir. Ay, Akrep burcunda hareketine devam ediyor; araştırmacı ve meraklıyız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyoruz. Özellikle de eskide kalmış konuları tekrar tekrar açıyoruz. 
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29 Mayıs 2018, Salı 


Ay Yay burcunda. Olaylara geniş açıdan bakmak, resmin bütününü görebilmek önemli. Bugün Yay burcunda dolunay meydana geliyor! 
Bilgi ve eğitim konularında, din ve inançlarda fikir çatışmaları yaşanabilir, duygularımızla mantığımızın çakıştığı noktalar olduğunu vurguluyor. Fikirlerimiz kısa ve özet konulara çalışırken, Ay genel anlamda daha geniş perspektiften bakmamızı sağlamak istiyor. 


30 Mayıs 2018, Çarşamba 


Ay Yay burcunda. Güneş Mars'tan aldığı destek sayesinde güçlü, Ay ise Neptün ile kare açıda! Eğitim konuları, yurt dışı bağlantılı işler, yakın çevre ilişkileri analiz altında. Dolunayın etkileri sürerken, din ve inançlar konusunda da çatışma yaşıyoruz. Felsefi konulara ise ilgimiz büyük. 


31 Mayıs 2018, Perşembe 


Sabah saatlerinde boşlukta olacak olan Ay, 15.10 itibarıyla Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sevgi ve merhamet ön plana çıkıyor, sorumluluk duygusu taşıyoruz işlerimizde fakat mücadele etmek için yeterli enerjiyi bulamayabiliriz. Daha çok iş konuşup, iş yapacağımız bir gün. Giddi ve mesafeliyiz. 
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1 Haziran 2018, Cuma 


Ay Oğlak burcunda. Açıları biraz sert, tek uyumlu açısı Jüpiter ile. Bakalım sevgi ile her şeyi çözebilecek miyiz? Bence evet! Sevgi her kapının anahtarı, içimizdeki sevgiyi dışa yansıtmak ve doğru yerlere ulaşmasını sağlamak en temel kuralımız olmalı. Önce tabii kendimizden başlamalı, kendimizle barışmalı ve gereken özeni önce kendimize sunmalıyız. 


2 Haziran 2018, Cumartesi 


Ay Oğlak burcunda. Güneş ise Neptün ile kare açıda. Hayallerimizi ertelediğimiz, depresyona yatkın bir ruh halindeyiz. Elimizdeki işlere odaklanmalı ve gereken düzenlemeleri bir an önce yapmalıyız. 
Değişim ve dönüşüm isteğimiz yüksek olabilir. Manipüle edici durumlarla karşılaşabiliriz. Duygularda soğuk ve mesafeli tavırlarımız çevremizdekileri incitebilir. 


3 Haziran 2018, Pazar 


Ay Kova burcunda. Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açıyla engeller ortadan kalkıyor. Fikirlerimizi ve düşüncelerimizi doğru yerlere kanalize edebiliyoruz. Söylediklerimiz etrafımız tarafından takdir ediliyor. Yol alıyoruz bugün. İşlerimizde ilerleme ve başarı kazanıyoruz. Dahiyane ve yaratıcıyız. 
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4 Haziran 2018, Pazartesi 


Ay'ın Kova burcunda seyahat ettiği bugün, özgürlükçü ve yenilikçi yaklaşımlarımız dikkat çekiyor. Güneş ve Ay uyumlu; Jüpiter'le ise uyumsuz açısı var bugün Ay'ın. Somut sonuçlar üretmek konusunda zorlanmalar devrede olabilir. Dalgınlık dikkat çekebilir, önemli sözler vermemeye dikkat etmeliyiz. 


5 Haziran 2018, Salı 


Güneş ve Merkür İkizler burcunda tam kavuşumdalar. Bir başka değişle Merkür güneşin kalbinde; dilek dilemek için ideal bir gün. 
Düşüncelerimiz gerçeğe dönüşebilir. Doğru bilgiye ulaşmanın keyfine varabiliriz. Ay bugün Balık burcuna geçiş yapıyor. Romantizm de devreye giriyor. 


6 Haziran 2018, Çarşamba 


Dost enerjilerle başlıyoruz yeni güne. Duygularımızı ifade etmek, duygusal bağ kurmak gayet kolay. Karşımızdaki insanları anlamak, anlayış beklemek konusunda destekler alıyoruz. Fakat gün içinde genel temponun zorlaması devrede olabilir, rahatlık ve sakinlik arzumuz önem kazanıyor. Akşam saatlerinde sevdiğimiz insanlar ile birlikte olmak, ilişkilerimizde sevgi dilini kullanmak adına destekler bulunmakta. 
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7 Haziran 2018, Perşembe 


Akıl ve duygular arasında denge yakalamak konusunda zorlanabiliriz. Duygusal çatışmalara girmemeye önem vermeliyiz. 
Değişken enerjiler dikkat çekerken, fikirsel ve duygusal anlamda inişçıkışlar bizleri zorlayabilir. Saat 14.33 itibarıyla Ay boşluk enerjisinde olacak, rahat ortamlar yaratmak ve zihnimizi rahatlatacak aktiviteler içinde olmak isteyebiliriz, önemli işlere boşluk etkisinde başlamamak yerinde olur. Saat 20.55 itibarıyla Ay Koç burcunda olacak ve enerjimizi yükseltecek. 


8 Haziran 2018, Cuma 


Ay'ın Koç burcunda ilerlediği bugün hızlı, pratik ve aceleci davranabiliriz. Öğle saatlerinde Ay ve Satürn arasındaki zorlu enerji ise mesafeli ve sert tepkiler içinde olabileceğimizi, aynı zamanda çevremizden de aynı şekilde beklenmedik tepkiler alabileceğimizi göstermekte. Trafikte ve yollarda dikkatli olmalı, sakarlıklara dikkat etmeliyiz. Öğleden sonraki saatlerde yanlış anlaşılmamak adına iletişimimizde daha özenli olmalıyız. 


9 Haziran 2018, Cumartesi 


Ruh halimiz sık değişebilir, sabırsız davranışlara maruz kalabilir ve sabırsız davranabiliriz. Ani sürprizlere de açık olabilir, hızlı kararlar alabiliriz. Biraz yavaşlamalı, ani tepkilerden uzak olmalıyız. 
Patavatsızlıklara karşı dikkatli olunmalı! Günün temposunda halledilmesi gereken işlerinize odaklanırken, aceleci davranabilirsiniz. 
Hatalara, sakarlıklara karşı dikkatli olmak fayda getirecek. 
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10 Haziran 2018, Pazar 


Konfor ihtiyacımız yüksek, dünün aksine daha sakin bir enerji hakim gökyüzünde. Bugün Ay ve Uranüs kavuşumunu deneyimliyoruz; hem de Boğa burcunda! Sıra dışı bir öğle veya akşam yemeği organizasyonu için şahane bir fırsat. Sevgi dilini kullanabilir, aşk ve ilişkilere önem verilebilir, kendinizi şımartacak bir organizasyon içinde olabiliriz. 


11 Haziran 2018, Pazartesi 


Ay bugün Jüpiter'le zorlu açıda ama Plüton'dan destek aldığı bir konumda. Günün enerjisinde planların değişmesi, kararsız hissetmek dikkat çekebilir. Vereceğiniz sözlere dikkat edin, sonradan pişman olma ve fikir değiştirme olasılığı gayet yüksek! Dönüşüm için uygun adımlar atılabilir; yeni fikirlerle yola çıkmak isteyebiliriz. 


12 Haziran 2018, Salı 


Ay İkizler burcunda. Kolay sıkılabilir, ruh halimiz değişkenlik gösterebilir ve sabırsız hissedebiliriz. Günün enerjisinde duygularımız ve duygusal tepkilerimiz de önem kazanıyor. Özellikle alınganlıklara ve beklenmedik duygusal tepkilere dikkat etmeliyiz. Aklımız geçmişe, geçmiş anılara takılabilir. 
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13 Haziran 2018, Çarşamba 


Ay İkizler burcunda ve yeni ay oluşumu mevcut. Bu da günün hareketli olacağını gösteriyor. Yeni başlangıçlar ve adımlar için uygun etkiler var. Kıpır kıpır ve hareketliyiz. Önemli imza, toplantıları organize etmek için de yararlı olacak bu yeni ay. Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. İletişim dilimiz duygusallaşıyor. 


14 Haziran 2018, Perşembe 


Ay Yengeç burcunda seyahat ediyor ve Merkür ile kavuşumda. 
Bizler için ailevi temalar dikkat çekiyor. Evimizde zaman geçirmek ve ailemiz ile ilgilenmek için nefis enerjiler devrede. Yengeç yıldızları iştah artışına da neden olacak. Beslenmemize önem vermeliyiz. Venüs ise bugün bütün ihtişamıyla Aslan burcunda. Şatafat artıyor. 


15 Haziran 2018, Cuma 


Ani duygusal tepkilere açık bir gökyüzü konumuna sahibiz, bu da duygusal kaynaklı stresin alt yapısını hazırlıyor. Özellikle inançlar konusunda, inandığımız bir konuyu karşımızdaki insanlara fanatik bir şekilde kabul ettirmek konusunda dikkat etmeliyiz. Mars ve Jüpiter arasındaki zorlu etkiler günün enerjisinde hakim, tedbirsiz ve kontrolsüz hareket etmemeli, kazalara karşı dikkatli olmalıyız. 


16 Haziran 2018, Cumartesi 


Ay Aslan burcunda ve karşımızdaki kişilerin üzerinde iyi etki bırakmak istediğimiz bir gökyüzü konumuna sahibiz. Üstünlük taslamak ve kibirli olabilecek davranışlarda bulunmak günün riskli davranış biçimi. Onaya ihtiyaç duyabilir, karşımızdaki insanlardan yoğun ilgi beklentisinde olabiliriz. 
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17 Haziran 2018, Pazar 


Ay Aslan burcunda hareket etmeye devam ediyor bugün. Açıları biraz zorlu. Gerçek hislerimizi karşımızdaki insanlara göstermek zorlayıcı olacak ve duygusal kaynaklı iştah artışı devrede olabilir. 
Duygusal konularda zorlanmalar olabilir. Estetik ile ilgili şeylere gereğinden fazla harcama yapmamaya önem vermeliyiz. 


18 Haziran 2018, Pazartesi 


Ay'ın çalışkan Başak burcunda ve Merkür'ün yönetiminde olduğu bir gündeyiz. Bu da işlerimizi finalize etmek ve verimli çalışabilmek için gayet güzel bir günde olduğumuzu gösteriyor. Ailevi meseleleri kafamıza takma riskimiz var, aile ilişkilerimizde özellikle savunmacı davranabiliriz, kırıcı olmamaya önem vermeliyiz. 


19 Haziran 2018, Salı 


Dikkat eksikliği yaşayabilir ve konsantrasyon olmak konusunda zorlanabiliriz. Ay ve Neptün karşıtlığı ile güne başlıyoruz ve özellikle öğleden önceki saatler önemli iş toplantıları ve dikkat gerektiren işler için pek uygun değil. Bugün Mars ve Venüs karşıt enerjisi kesinleşiyor. 
Duygusal kaynaklı ama ani ve beklenmedik tepkilere açık bir gökyüzü var. Sebepsiz yere sinirli ve gergin hissedebiliriz. 


20 Haziran 2018, Çarşamba 


Ay Başak burcunda ve saat 10.02'ye kadar boşlukta. Ay'ın boşluk enerjisi elimizdeki işlerimizi finalize etmek için uygun, yeni bir iş veya projeye başlamak için beklemek doğru olacak. Ay 10.02 
itibarıyla Terazi burcunda; bu iletişimci, dışa dönük ve sosyal yanımızı güçlendirecek. Otorite figürleri ile iletişime dikkat edilmeli. 
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21 Haziran 2018, Perşembe 


Bugün Güneş Yengeç burcuna geçiş yapıyor. İyi ki doğdunuz Yengeçler! İlişkiler ve ailevi konular öncelikli olabilir. Bugün kesinleşecek Ay-Merkür sert etkileşimi etkisiyle düşünmeden kırıcı sözler söylenebilir, dikkatli ve sakin olmakta fayda var. 


22 Haziran 2018, Cuma 


Gökyüzünde karşıtlıklar zorlayıcı bir güne işaret ediyor. Yeni bir güne; yoğun ve tempolu başlıyoruz. Ancak yükselen rekabet duygumuz ve sebepsiz hırçınlıklar huzursuzluklara sebep olabilir. Ay akşamüstü Uranüs ile zorlayıcı açıda olacak, ani duygusal tepkilere dikkat. 


23 Haziran 2018, Cumartesi 


Mars ve Venüs enerjisi güne başlarken yoğun olarak hissediliyor. 
Rekabet enerjimiz yüksek, maddi konulara daha odaklı ve ortak gelirlerle ilgili beklenti içinde olabiliriz. Ay günü Akrep burcunda geçiriyor, sessizlik ve derinleşme arzumuz yükseliyor. 


24 Haziran 2018, Pazar 


Akrep burcundaki Ay'ın, Yengeç burcundaki Merkür, Balık burcundaki Neptün ile etkileşimi destekleyici nitelikte. Otorite figürleri ile ilişkilerimizde ve kendimizi ifade şeklimizde rahat bir akış var. Günlük işlerimizde kontrollü ve dikkatli olabileceğiz. Sözlerimiz ve yaptıklarımız birbirini tutuyor. 
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25 Haziran 2018, Pazartesi 


Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. Satürn ve Uranüs etkisi ile başlıyoruz güne, sürpriz haberlere hazırlıklı olalım. Planlar ve fikirler aniden değişebilir, önemli sözler vermeden önce iyi düşünmekte fayda var. 
Gelenekçi yaklaşımlardan uzak, parlak fikirlerle dolu, farklı ve sıra dışı düşünceler hakim. 


26 Haziran 2018, Salı 


Ay'ın Yay burcunda olduğu bugüne spontan ve özgür hisler hakim. 
Seyahat planları için destekleyici etkiler var. Zihinler daha hızlı ve aktif akıyor, eğlenceli organizasyonlar içinde olmak isteyebiliriz. Venüs'ün Yengeç burcundaki seyri, flört ortamların da hareketlendiği bir döneme işaret ediyor. Duygusallık ağır basıyor. 


27 Haziran 2018, Çarşamba 


Oğlak burcunda gerçekleşen dolunay enerjisi ile başlıyoruz güne! 
Dolunay günleri stresli olabiliriz. Ebeveynlerimiz ile ilişkilidir Oğlak ve Yengeç aksı, dolayısı ile ailevi konular, anne ve babamız ile olan ilişkilerimiz önem kazanabilir. Bu hafta genel anlamda ailevi konular dikkat çekici. 


28 Haziran 2018, Perşembe 


Ay Oğlak burcunda, dün gerçekleşen dolunayın enerjisini sindirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu boyunca kontrollü olma ve sorumluluklara odaklanma hisleri hakim, aile ve ebeveynler ile ilgili konular dikkat çekiyor. Duygularda yıpranmalar söz konusu olabilir. 
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29 Haziran 2018, Cuma 


Merkür Aslan burcuna geçiş yapıyor bugün. İkna kabiliyetimiz artarken; sözlerimizde buyurgan tavırlar dikkat çekeceğe benziyor bu süreçte. Merkür Aslan seyahati esnasında fikirlerimizde dobra, sözlerimizde sabit fikirliliğimiz baskın. Bir yandan da dostane ve çocuksu ruh hali ile sanatsal konularda başarı vadediyor. 


30 Haziran 2018, Cumartesi 


Ay ve Merkür karşıtlığının zorlu enerjisi ile başlıyor yeni gün. Gergin ve stresli enerjiler devrede, otorite figürü kişiler ile anlaşmazlıklar devrede olabilir. Sabah erken saatlerde trafikte dikkatli olmalıyız. Ay Kova burcuna geçiyor. Ay ve Venüs arasındaki destek güzel fakat, günün enerjisinde sorumluluklar çok yüksek. 
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1 Temmuz 2018, Pazar 


Ay'ın Kova burcunda olduğu bugün duygulardan ziyade mantık ön planda. Mars ile kavuşumu olan Ay, Venüs ile karşıt açı yapıyor. 
Kendi iç dünyamızda denge kurmanın zor olacağı kesin. İnatçı davranışlardan uzak olmaya önem vermeliyiz. Üstler ile ilişkiler, bir fikri inatla kabul ettirmek, haklı olma gayreti için uygun bir günde değiliz. 


2 Temmuz 2018, Pazartesi 


Güneş ve Jüpiter'in olumlu açısı, duygusal denge kurmaya, sorumluluklarımıza odaklanmaya yardım ediyor. Bu enerjiyi özellikle öğlen saatlerinde kullanarak sorumluluk gerektiren işlerimizi bitirmek adına kullanmalıyız. 15.42 sonrası Ay'ın boşluğa girmesi ile dikkat gerektiren işlerimizde zorluklar yaşayabiliriz. Öğleden sonraki saatleri çok daha rahat geçirme arzusunda olacağımızı bilerek günü planlamalıyız. 


3 Temmuz 2018, Salı 


Bugün Ay Balık burcunda. Konsantrasyon konusunda zorluklar günün enerjisinde dikkat çekiyor. Günlük işlerimize ve sorumluluklarımıza odaklanmak konusunda zorlanabiliriz. Bugün tatlı ihtiyacımız artabilir, hormonal dengesizlikler söz konusu olabilir. 
Duygusal durumumuz abur cubur ve tatlı tüketimimizin artmasına neden olabilir. 
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4 Temmuz 2018, Çarşamba 


Bugün Güneş ve Ay arasındaki dost enerji dikkat çekiyor. 
Beklentilerimizin karşılığını almak, ne istediğimizi fark etmek ve harekete geçmek, karşımızdaki insanlara karşı empati geliştirmek konusunda başarılı olacağımız bir gün. Olası problemleri çözerken sevgi dilini kullanmak fırsat getirecek. Nezaket dili ile kapıları aralayabilirsiniz. 


5 Temmuz 2018, Perşembe 


Ay'ın Koç burcunda olduğu bugün, enerjik ve hareketli ortamlar ve aktiviteler için uygun. İlişkiler açısından şanslı enerjiler devrede, iletişim trafiğinin hareketli olduğu bugün evde olmamak için birçok nedenimiz olacak. Fakat, bencil yaklaşımlarda bulunmamak gerekiyor; dikkat! 


6 Temmuz 2018, Cuma 


Ay'ın zorlu açıları aktif! Özgür olmak, özgürce hareket etmek isteyebileceğimiz bugün ani ve beklenmedik, üzerine düşünülmemiş kararlara açık olabiliriz. Duyguları abartmamak yerinde olacak. Ay Koç burcunda. 


7 Temmuz 2018, Cumartesi 


Gökyüzü baskıya açık! Sınırlanmış hissedebilir, otorite figürleri ile sorunlar yaşayabiliriz. Stresli, nedeni belli olmayan huzursuzluk hali günün enerjisinde dikkat çekerken, sağduyulu olmaya önem vermeliyiz. Önümüzdeki birkaç gün kazalara, sakarlıklara karşı kendimizi korumalıyız. 


77 


8 Temmuz 2018, Pazar 


Ay Boğa burcunda. Konfor ihtiyacımız yüksek. Gökyüzünde Ay ve Merkür arasındaki zorlayıcı enerjinin hissedildiği bugün kuralları değiştirmek, farklı ve sıra dışı bir şeyler yapmak için arzu duyabiliriz. 
Ani ve hızlı gelişen olaylar, beklenmedik yenilikler gündemimizde olabilir. 


9 Temmuz 2018, Pazartesi 


Güneş ve Jüpiter arasındaki dost enerji güne farklı bir anlam katıyor. Aşk konusunda destekler devrede. İlişkiler ile ilgili pozitif gelişmeler var. Sosyal ortamlardan gelecek bir destekle karşılaşabiliriz. 
Seyahat planları için uygun bir gün! 20.00 itibarıyla Ay'ın İkizler burcuna geçişi iletişim trafiğini de hareketlendirecek. 


10 Temmuz 2018, Salı 


Venüs burç değiştirmeye hazırlanıyor ve Başak burcuna geçiş yapıyor. Bu durum giyim tarzımızın daha sade; kullandığımız aksesuarların daha pratik ve kaliteli olmasına neden olabilir. Ay ve Mars'ın uyumlu enerjisi; sevgiye ve aşka önem verdiğimizi gösteriyor. 
İlişki problemlerini konuşarak ve gerçek fikirlerimizi ifade ederek giderebiliriz. Ameliyat veya estetik uygulamalar için uygun bir gün. 


11 Temmuz 2018, Çarşamba 


Mars ve Uranüs arasındaki zorlu açı dikkat çekici. Buna dikkat etmeli ve gereksiz alınganlıklar yapmamalıyız. Fiziksel efor gerektiren işlerde başarılı olabileceğimiz bir süreç bekliyor bizi. Bugün Ay ve Satürn'ün sert enerjisi dikkat çekiyor; kazalardan ve yaralanmalardan sakınmalı, hızlı hareket etmemeliyiz. 
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12 Temmuz 2018, Perşembe 


Ay Yengeç burcunda ve yeni ay enerjisine hazırlanıyor. Durgun, sakin, düşünceli, tedirgin hissedebiliriz. Ailemizle ilgilenmek, evde vakit geçirmek için ideal enerjiler devrede. 


13 Temmuz 2018, Cuma 


Yengeç burcunda Güneş tutulması yaşanıyor bugün. Güneş tutulmasında Ay ve Güneş kavuşumdalar; yani yeni ay enerjisi hakim gökyüzüne. Yeni projeler geliştirerek, girişim enerjisini hissedebileceğimiz bir yeni ay, hedeflerimize odaklanmalıyız. Yengeç temalarıyla ilgili konularda kadersel etkiler hakim. 


14 Temmuz 2018, Cumartesi 


sunuyor. Yaratıcı fikirleriniz varsa bunları hayata geçirebilirsiniz. 
Duyuru yapmak, teklifte bulunmak, imza atmak, karar almak, 

iş görüşmeleri yapmak için ideal. Satürn ve Venüs ise Aşk'ta sorumluluktan kaçılmayacağını gösteriyor. Ay Aslan burcunda. 


15 Temmuz 2018, Pazar 


Sabit fikirli yaklaşımların önümüzü tıkayabileceğini bilmeliyiz. 
Yaratıcılık konusunda evren bizi destekliyor. Karşımızdaki insanların fikirlerine önem vermemiz gerekiyor. “Ben bilirim” tavrı ile yol alamayacağımızı bilmeli, buna göre davranmalıyız. 
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16 Temmuz 2018, Pazartesi 


Ay ve Venüs Başak burcunda. Tempoya ayak uydurmak, biriken işlerimiz varsa hızlı ve pratik çözümlerle sonlandırmak için avantajlıyız. Güneş ve Plüton karşıtlığı sağlığımıza dikkat etmemiz konusunda bizi uyarıyor. Sağlık kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz. 
Özellikle bugün ve önümüzdeki bir hafta boyunca kalp sağlığımıza dikkat etmeliyiz. 


17 Temmuz 2018, Salı 


Ay ve Satürn karesi etkisindeyiz. Mutsuz ve depresyonda hissedebiliriz. Fiziksel enerjimiz de biraz düşük. Tartışmalara kolay girebilir, karşımızdaki insanlara kolaylıkla rest çekebiliriz. Aman dikkat edelim. Trafik kurallarına uymalı, hız sınırını aşmamalıyız. Aşk adına ise güzel geri dönüşümler var. 


18 Temmuz 2018, Çarşamba 


Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği bugün, çevre ilişkilerimiz hareketli olacak. İlişkilerimiz, arkadaşlarımız çevremizdeki insanlar ile daha fazla iletişim halinde olmak isteyebileceğimiz bugün, uzun zamandır aramadığımız insanları aramak, gönüllerini almak için ideal. 


19 Temmuz 2018, Perşembe 


Ay bugün Terazi burcunda. Ay ve Mars üçgeni duygusal dünyamızda abartılı davranışlara neden olabilir. Abartılı her türlü duygu durumu gözlemlenebilir. Sevgi, adalet, haklılık, kararsızlık günün enerjisiyle ortaya çıkacak duygular... Sakin davranmalı, abartılı duygularımızı kontrol altına alabilmeliyiz. 
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20 Temmuz 2018, Cuma 


Ay ve Güneş'in zorlayan enerjisi ile başlıyoruz güne. Annemiz ve /veya hayatımızdaki kadın figürleri ile iletişimde gerginlikler gözlemlenebilir. Duygusal baskı hissederken, bunu çevremizden gizlemek isteyebiliriz. Sakin bir hafta sonu planlamak, yalnız kalabileceğimiz ortamlar yaratmak için değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. 


21 Temmuz 2018, Cumartesi 


Ay Akrep burcunda. Kontrollü duygular, sakinlik arzusu günün enerjisinde dikkat çekici. Güneş artık burç değiştirmeye hazırlandığı bugün ilişkilerimiz önem kazanıyor. İlişkilerde beklentiyi yüksek tutabiliriz. Fazla korumacı davranışlar ile karşımızdaki insanı zorlayabiliriz. 


22 Temmuz 2018, Pazar 


Gökyüzünde pek çok gezegen retro konumda; Mars 26 Haziranda başlamıştı retro hareketine ve Ağustos 27'ye kadar Retro olacak. 
Bu zaman diliminde evlilik, nişan, söz gibi ikili ilişkiler için ciddi adımlardan kaçınmak gerekiyor. Retro süreçlerinde eski konular, geçmişte yaşananlar bir bir önümüze serilebilir. Ay Yay burcunda olacak. Önemli işler için Ay'ın Yay geçişini beklemeliyiz. Öğleden önceki saatler çok daha hassasken, öğleden sonraki saatlerde neşeli ve dışa dönük olabileceğiz. 
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23 Temmuz 2018, Pazartesi 


Ay Yay burcunda. Spontane, neşeli, iyimser bir gündeyiz. Girişimci, cesaretli olmamız için Ay-Merkür desteği dikkat çekerken, Ay-Mars zorlayıcı enerjisi ise üzerine düşünülmemiş, bir anda karar verilerek yapılacak işlerin sorun getirebileceğini gösteriyor. Beklenmedik tepkilere hazırlıklı olmalıyız, iyimserliğimizi zorlayacak kişilerle karşılaşabiliriz. Aslanlar iyi ki doğdunuz. Güneş artık Aslan burcunda. 


24 Temmuz 2018, Salı 


Ay ve Satürn yakın ilişkisi ile kendimizi baskı altında hissedebiliriz. 
Bu enerjiyi doğru yönde kullanırsak iradeli, ağırbaşlı davranarak istediğimizi elde etme fırsatı yakalayabiliriz. Sorumluluk üstlenmek durumunda kalabilir, bu sorumluluğun baskısından uzaklaşmak isteyebiliriz. Duygusal denge kurmaya önem vermeliyiz. 


25 Temmuz 2018, Çarşamba 


Merkür retro harekete başlıyor bugün, üç haftalık süreçte iletişim konuları hassas. Ay Oğlak burcunda. Sistemli, çalışkan ve sorumluluklarımızın bilincinde hareket ediyoruz. Venüs ve Ay arasındaki uyum duygularımız ve mantığımızın aynı yönde olacağını gösteriyor. Sevgi ve aşk için özellikle bugün sağlam, kalıcı birliktelikler başlayabilir. 
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26 Temmuz 2018, Perşembe 


Bugün, Ay ve Plüton etkisi ile oldukça yoğun duygular altındayız. 
İçimizde başlattığımız büyük bir değişim sürecine hazırlanıyoruz sanki. Belki de sonlanmasını istediğimiz konulara odaklanıyoruz. 
Kıskanç, baskı kuran, yoğun tutkulu ruh halinde olabiliriz. Duygusal denge kurmaya önem verirken, güç savaşlarından uzak olmalıyız. 


27 Temmuz 2018, Cuma 


Kova burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor bugün. Bu bir dolunay, bireysellikten uzak, hümanist ve sosyal formları geliştirmek için değerlendirmeliyiz. Bugün özellikle gerginliklerden uzak durmak iyi olacak. Bu dolunayda Mars'ın da etkin rol oynaması gösteriyor ki, bireysel özgürlüğümüze önem veriyor, bazı kalıpları değiştirmek için enerjik hissediyoruz. Baş ağrıları dikkat çekebilir. Trafik yoğunluğu artabilir. 


28 Temmuz 2018, Cumartesi 


Ay Tutulmasının rehavetini üzerimizden atamamış olabiliriz. 
Konsantrasyon konusunda zorlanabilir, dalgın ve dikkatsiz olabiliriz. 
Güneş ve kuzey düğüm Aslan enerjimizi yükseltecek. Akşamüstü ayaklarımızı uzatıp günün tadını çıkartmaya çalışabilir, müzik dinleyip bolca kitap okumanın zevkine varabiliriz. 


83 


29 Temmuz 2018, Pazar 


Arkadaş canlısı, hoş sohbet, iletişimin yoğun kurulacağı bir gün bizleri bekliyor. Zihinsel faaliyetlerimizi arttıran şeylere ilgi duyabilir, geçmişten getirdiğimiz bir takım yeteneklerimizi değerlendirebiliriz. 
Bugün entelektüel ve sıra dışı bakış açısındayız, yaratıcı fikirler için değerlendirebileceğimiz bir gün. Otorite figürleriyle uyum içerisindeyiz. 


30 Temmuz 2018, Pazartesi 


Ay Balık burcunda. İşlerimizi organize etmek konusunda zorlansak da aşk ve ilişkiler adına uygun etkiler söz konusu. Günü hayal kurmak, romantik bir yemek planlamak, hafta sonu için şimdiden organizasyon yapmak, sevdiklerinizi düşünmek, küslüklere son vermek açısından değerlendirebilirsiniz. 


31 Temmuz 2018, Salı 


Bugün, Ay ve Venüs arasında zorlayıcı enerji hakim. Bir tarafımız özgürlük diye ısrar ederken, diğer yanımız güvenlikten yana. Bugün meditasyon yapmak, yavaş bir müzikle ruhumuzu dinlendirmek iyi gelebilir. Sakinlik arayışımız ön planda. İlişkilerimizden beklentilerimiz yükseliyor. 
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1 Agustos 2018, Çarşamba 


Ay Koç burcunda. Atak, cesur, girişken tavırlarımız dikkat çekiyor. 
Elimizdeki işleri bir an önce bitirmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Gün boyu görüştüğümüz kişilerle rekabet içeren konuşmalar yapabiliriz. Fiziksel eforumuz ve enerjimiz yüksek. Spor yapmak için ideal. Yüksek enerjimizi yaratıcı işler için kullanmak faydalı olacak. 


2 Ağustos 2018, Perşembe 


Ay Koç burcunda. Ateşli ve cüretkar ruh halimiz davranışlarımıza yansıyor; tuttuğumuzu koparıyoruz. Eğlenmek için uygun bir gün. Ay ve Güneş arasında uyumlu bir açı var. İletişimimiz önem kazanırken, eleştirel davranışlarımızı kontrol edebiliyoruz. Kadın erkek ilişkileri olumlu ilerliyor. 


3 Ağustos 2018, Cuma 


Sabah saatlerinde Uranüs'le yakın ilişkide olan Ay, güne şaşırtıcı haberlerle uyanacağımızı vurgular gibi. Ay öğleden sonra Boğa burcuna geçiş yapacak. Huzur teması günün öne çıkan ruh hali olacak. Elimiz pratikleşirken güzel yemekler yapmak, sevdiklerimizi davet etmek için fırsatımız olacak. 
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4 Ağustos 2018, Cumartesi 


Ay ve Satürn destek enerjisi ile daha dayanıklı hissediyoruz. 
Rekabet gücümüz bizleri kolaylıkla istediğimiz yere taşıyor. Fakat diğer açılar zorlayıcı. Ay bugün Boğa burcunda hareketine devam ediyor. 
Boğaz ve ses tellerimize dikkat etmeli, iştahımızı kontrol altına almaya çalışmalıyız. Yeme içme düşkünlüğümüz artmış olabilir. 


5 Ağustos 2018, Pazar 


Saat 15.00 sonrası Ay boşlukta. Yeni bir işe başlamak için sabah ve öğlen saatleri uygun. Bugün Ay İkizler burcuna geçiş yapacak, konuşmak ama her konuda konuşmak isteyeceğiz! Çevremize merakımız artabilir. Özel ilişkilerimizde tutku ve fazlası ile sahiplenme enerjisi de güne damgasını vuruyor. Kıskançlıklara dikkat etmeliyiz. 


6 Ağustos 2018, Pazartesi 


Ay İkizler burcunda. Araştırmacı, meraklı ve sosyal ilişkilerimizde yetenekliyiz. Ay ve Jüpiter desteği ile fazlasıyla araştırmacıyız. İlgimizi çeken kursları araştırabiliriz. Yeni bir kitaba başlamak için de güzel bir gün. Aşk konusunda ise beklentilerimiz yükselmiş durumda. İkili ilişkiler masaya yatabilir. Beklentilerimizi gözden geçirebiliriz. 
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7 Ağustos 2018, Salı 


Cesaret ve geri planda olmak arasında ince bir çizgide hareket ediyoruz. Kararsızlıklar günün enerjisinde dikkat çekerken, emin olmadığımız konularda sözler vermemeye önem vermeliyiz. 
Sorumluluklardan uzak olmak isteyebileceğimiz bugün, arkadaşlar ile planlar yapmak, eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için ideal. 


8 Ağustos 2018, Çarşamba 


Ay Yengeç burcunda. İştahımızın artması beklenebilir, duygusal konular önem kazanıyor. Ailevi meselelerimize odaklanabilir, aile bireyleri ile ilgilenmek isteyebiliriz. Merkür retrosu devam ederken, bugün Venüs ve Mars arasındaki dost enerjiyi kullanarak hayatımızda küslük yaşadığımız insanların gönlünü alabiliriz. 


9 Ağustos 2018, Perşembe 


Evimiz ile ilgilenmek için ideal bir gün! Temizlik yapmak, tadilat ve onarım gerektiren aletlerimiz varsa onlar ile ilgilenmek için uygun. Bugün, misafir ağırlamak, aile büyükleri ile görüşmek için de değerlendirilebilir. Yoga, beden egzersizleri için de uygun. Annemiz ile güçlü bağ kurabiliriz. 
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10 Ağustos 2018, Cuma 


Ay Aslan burcunda ve yarın gerçekleşecek Güneş tutulmasına hazırlanıyor. Bugünün enerjisi ise duygulardan ziyade kişisel hedeflerimiz ile ilişkili. Yaşamımızda değişim isteyebilir, kişisel hedeflerimizi ve yapmak istediklerimizi gözden geçirebiliriz. 
Enerjimizi dengeli kullanmalı, yaratıcılığımızı besleyen aktivitelere yönelmeliyiz. Sinema, müzik ve tiyatro gibi etkinlikler bize keyif verecek. 


11 Ağustos 2018, Cumartesi 


Bugün Aslan burcunda Güneş tutulması, yani bir yeni ay gerçekleşiyor. Hayallerimizi fark edebileceğimiz bu enerjiyi etkili kullanmak için yaşamımızda bizleri motive eden uğraşları düşünmeli, daha mutlu ve huzurlu hissetmek ve yaşamak için yaşamımızda nelerin eksik olduğuna odaklanmalıyız. Günü, eksikliğini fark ettiğimiz konularda başlangıçlar için niyetlerde bulunmak ve aksiyon almak için değerlendirmeliyiz. 


12 Ağustos 2018, Pazar 


Ay çalışkan Başak burcunda. Yüksek konsantrasyon gücüne sahibiz ve günlük işlerimizi organize etmek konusunda çok daha çalışkan bir gündeyiz. Ay Satürn ve Uranüs ile uyumlu açıda; aklımızı kurcalayan sorunlara veya sorulara cevaplar da bulabileceğiz. Olaylara farklı bakış açıları getirebiliriz. 
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13 Ağustos 2018, Pazartesi 


Ay, Başak burcunda hareketine devam ediyor, Plüton'la uyumlu açıda, Neptün ile açısı zorlayıcı, değiştirmek istediklerimizi değiştiriyoruz aslında ama bu pek de hayallerimize uygun ve bizim istediğimiz gibi bir değişim olmayabilir. Hayal kırıklıklarımız var ise onları tamir etmek için de kullanabiliriz bu enerjiyi. 


14 Ağustos 2018, Salı 


Ay Terazi burcunda. Estetik uygulamalar yaptırmak isteyebileceğimiz bir gündeyiz. Satürn ve Uranüs arasındaki enerji ani değişimler isteyebileceğimizi gösteriyor. Çok radikal değişimlerden uzak duralım. 


15 Ağustos 2018, Çarşamba 


İlişkiler gündemde! Özgürlük arzusunu yoğun hissediyoruz. 
Ani bir karar ile evlilik konuşmaları gündemde olabileceği gibi, ilişkilerde sürpriz ayrılık kararlarına da açık olabiliriz. İlişkilerimize odaklanıyoruz. Ay ve Venüs kavuşumu altındayız, sevgi ve aşk tüm gündemimizi oluşturuyor. 


16 Ağustos 2018, Perşembe 


Mars burç değiştirmeye hazırlanıyor; Oğlak burcunun son derecesinde bugün. Kova burcuna geçtiği zaman ideallerimiz için savaşmaya başlayacağız, arkadaşlarımız önem kazanacak, sosyal projelerde kendimizi göstermek isteyeceğiz. Ay, Terazi burcunda hareketine devam ediyor ama açıları pek iç açıcı değil. Zor bir gün bizleri bekliyor. 
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17 Ağustos 2018, Cuma 


Ay ve Jüpiter Akrep burcunda bir arada hareket ediyorlar. 
Affetmek ve bağışlamak önemli. Kalbimizi sevgiye açmalıyız. Bu enerji aynı zamanda şans veren bir enerji; elimizi attığımız her iş büyüyebilir. 
Merkür retrosunun hala devam ettiğini düşünürsek, araştırmacı olmamızın faydalarını görebiliriz. 


18 Ağustos 2018, Cumartesi 


Ay ve Güneş arasındaki sert etkiler ile başlıyoruz güne. 
Huzursuz bir ruh hali ile başlıyoruz güne fakat Güneş'in diğer açıları olumlu; kendimizi ifade etmek önem kazanırken, özellikle hayatımızdaki önemli kadın figürleri ile sorunlara açık olabileceğimizi unutmamalıyız. 


19 Ağustos 2018, Pazar 


Merkür retrosu bitiyor. Merkür düz hareketine başlamak üzere durağanlaştı bugün. İletişim ve yanlış anlaşılmalar nihayet bitiyor. 
Ay Yay burcunda. Neşeli, enerjik ve iyimser hissediyoruz. Fikirsel değişimler, kararsızlıklar, yeniden ele almak durumunda olduğumuz konular günün enerjisinde dikkat çekiyor. 


20 Ağustos 2018, Pazartesi 


Neptün Ay karesi ile güne başlıyoruz. Kafamız dağınık olabilir; Fakat Ay Yay burcunda seyahat ediyor. Dışarıda vakit geçirmek, bir seyahat programına katılmak için destekler devrede. Gökyüzünde ateş burçlarında gerçekleşen olumlu enerji ile sosyal ortamlarda olabileceğiz. 
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21 Ağustos 2018, Salı 


Ay Oğlak burcunda. Satürn ile kavuşumda, Güneş ve Ay arasındaki destek görünüm ise denge yaratabileceğimizi vurguluyor. Planlı ve programlı olmak konusunda gayet avantajlıyız. Uranüs ile tekrar destek enerjide, elden kaçırdığımızı düşündüğümüz bir fırsat tekrar karşımıza çıkabilir. 


22 Ağustos 2018, Çarşamba 


Güneş tüm gün Kraliyet yıldızı diye adlandırılan Regulus ile kavuşumda; üstün başarı ve asalet getiren bu yıldız, aynı zamanda intikamdan geri durmamızı da söylüyor. Ay ise tüm günü Plüton'un enerji alanında geçiriyor. Duygusal baskıyı hissedebilir, hayatımızdaki kadın figürleri ile sorunlar yaşayabiliriz. Manipülasyona dikkat etmeli, güç savaşlarından uzak durmalıyız. Bu enerjiyi işlerimize odaklanmak konusunda kullandığımızda başarı yakalayabiliriz. 


23 Ağustos 2018, Perşembe 


Güneş Başak burcuna geçiyor bugün. Başak burçlarının doğum günleri başlamış oluyor. İyi ki doğdunuz Başaklar! Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bugün, enerjileri doğru yönetmek konusunda efora ihtiyacımız olacak. Risk almaktan çekinmeyeceğimiz bugün, sonunu düşünmeden yapacağımız girişimlerin baskısını hissedebiliriz. 
Aklımıza bir anda gelen fikirlerimizi somutlaştırmaya çalışmalıyız. 
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24 Ağustos 2018, Cuma 


Ay Kova burcunda. Gelenekçi yaklaşımlardan uzak, özgür hareket etmek istediğimiz bir gündeyiz. Ay ve Mars arasındaki ilişki, agresyon ve atılım arzumuzun da yüksek olacağını gösteriyor. Spor yapmak ve bu enerjiyi dengelemek ideal olacak. Özel zevklerimiz için para harcayabiliriz. Aslan burcunda gezinen yıldızlar, eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için bizi destekliyor. 


25 Ağustos 2018, Cumartesi 


Ay Merkür karşıtlığı var ama Venüs ile uyumlu açı yapıyor. 
Fikirlerimiz ve yaptıklarımız birbirini tutmayabilir. Aşk içinse uygun etkiler altındayız. Günü güzel konuşmak, istediklerimizi rahat ifade edebilmek adına değerlendirebiliriz. Parlak bir zekaya ve güçlü bir motivasyon duygusuna sahibiz bugün. Başarılı projeleri hayatımıza katmak için çaba sarf etmeliyiz. 


26 Ağustos 2018, Pazar 


Bugün Balık burcunda dolunay var. Dolunayın olduğu günler enerjimiz düşük olur, stresli ve karmaşık duygular hissedebiliriz. 
Balık-Başak aksının vurgu kazandığı bugün duygusal denge yaratmaya önem vermeliyiz. İşlerimizi finalize etmek isterken, konsantrasyon konusunda zorluk yaşayabiliriz. Hayal kırıklığı yaşamaktan bazılarımız yorgun olabilir, bu durumda olayları ve nedenlerini araştırıp, yeniden aynı hatalara düşmemeliyiz. 
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27 Ağustos 2018, Pazartesi 


Mars Retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçmek üzere durağan pozisyon alıyor. Bundan sonra Oğlak burcunda ileri gitmeye başlayacak. Bu; sorumluluk hissettiğimiz konularda artık ipleri elimize alabileceğimizi vurguluyor, istek, azim ve disiplin ön plana çıkacak, adım atıp ilerleme sağlayabileceğiz. İkili ilişkiler konusunda da önemli ve olumlu gelişmelere tanıklık edebiliriz. 


28 Ağustos 2018, Salı 


Ay ve Kiron kavuşumu dikkat çekerken, yara aldığımız konularda kendi kendimizi iyileştirmek, yaralarımızı sarmak ve şifalanmak adına uygun bir gün. Aksiyon alamamaktan şikayetçi olanlar için bugün destekleyici etkiler var. Her ne konuda canınız sıkkınsa bugün bir çıkış yolu aramalı ve artık bu sorunun üstüne gitmelisiniz. Sabah saatlerinde Balık burcunda olan Ay, öğlen Koç burcuna geçiş yapıyor. 


29 Ağustos 2018, Çarşamba 


Ay Koç burcunda. Önemli görüşmelerimizi yapabilir, atılımcı ve cesur hareket edebiliriz. Karar almak, imza atmak, anlaşmalar yapmak için ideal bir gündeyiz. Yalnız Ay ve Satürn zorlayıcı açıdalar, istesek de istemesek de bazı konularda engellenmeler yaşayabiliriz ve bazı kişilerle aramızda soğuk rüzgarlar esebilir. 
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30 Ağustos 2018, Perşembe 


Ay Koç burcunda ve günün ilk yarısında Güneş Satürn desteği ile son derece gerçekçi ve rasyonel olabileceğiz. Ayın aldığı zorlayıcı açılar dikkat çekiyor. Ruh halimiz sık değişebilir ve tepkisel davranışlara açık olabiliriz. Günün enerjisini bu sebeple iki ayrı bölümde değerlendirmeliyiz. Öğleden sonra daha enerjik hissediyor olacağız ve dışarıda vakit geçirmek için sürpriz teklifler alabiliriz. 


31 Ağustos 2018, Cuma 


Ay Boğa burcunda, konfor arzumuz yüksek. Keyifli ortamlar yaratalım kendimize, sakin ve huzurlu hissedebileceğimiz, açık hava organizasyonları için ideal bir gündeyiz. Düne nazaran daha olumlu bir gün. İdeallerimiz ve gelecek planlarımız ağır basıyor. Mantığımızla hareket ediyoruz ve daha sağlamcıyız. Organizasyonlar için harekete geçmeliyiz. 
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1 Eylül 2018, Cumartesi 


Güne başlarken görev bilincimiz yüksek. Ay Boğa burcunda devam ediyor hareketine, iştahımız açık! Ay Boğa zamanları kendimizi şımartacak durumlar da yaratmamız gerektiğini unutmayalım. Ay ve Mars olumlu açıdalar; aksiyon aldığımız konularda ilerleme sağlayabiliyoruz. Bugün mantığımız devre dışı. Kendimizi akışa bırakıyoruz. 


2 Eylül 2018, Pazar 


Ay İkizler burcunda. Ay'ın değişken burç olan İkizlerden geçişi ile ruh halimizde değişken olacak. Sosyal, iletişimci ve hızlı değişen ruh haline bürünüyoruz hepimiz. Güneş ve Ay kare açısı aklımızın ve duygularımızın birbirleri ile tezat olabileceğini gösteriyor. Tartışmacı veya alıngan olabiliriz. Bugün iletişim dilimize dikkat etmeliyiz. Kendi iç dünyamızda denge yaratabilmeliyiz. 


3 Eylül 2018, Pazartesi 


İkizler burcundaki Ay, güne enerjik ve aktif başlamamızı sağlıyor. 
İletişim trafiğimiz yüksek, konuşkan ve meraklıyız. Ay ve Venüs arasında ılıman açı bizlere aşk için göz kırpıyor; sevdiklerimizle uyumlu ve nazik konuşmalarda bulunabiliriz. Neptün karesi ise abartılı hayallerden kaçınmamız gerektiğini vurguluyor. Her şey sınırlar çerçevesinde daha uygun olacak. 
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4 Eylül 2018, Salı 


Ay Yengeç burcunda. Güven arzum yüksek. Ailemiz ve evimiz ile daha fazla vakit geçirmek isteyebileceğimiz bir gündeyiz. 
Beslenmemizde aşırılıklar olabilir buna dikkat etmeliyiz. Ay Yengeç dönemi karbonhidrat alımının kolayca yağa dönüşebileceğini not düşelim. Ay ve Satürn arasındaki ilişki yapmaktan hoşlanmayacağımız işlerimizin artabileceğini gösteriyor. 


5 Eylül 2018, Çarşamba 


Ay Yengeç burcunda. Ay ve Plüton arasındaki karşıtlık özellikle sabah saatlerinde aktif. Trafikte dikkatli olmalıyız. Baskılayıcı bir durum ile mücadele ediyor olabiliriz. Özellikle kadın figürleri ve annemiz ile iletişimde gerginlikler olabilir. İçimizde sebebi belli olmayan bir öfke ve stres bu etkiyle ortaya çıkabilir. Hayatımızdaki otorite figürleri bizleri zorlayabilir. 


6 Eylül 2018, Perşembe 


Sabah saatlerinde Yengeç burcunda dolaşan Ay, Plüton'la karşıt, Mars ile karşıt yani manipüle edici. Daha sonra ise Ay Aslan burcunda. 
Enerjimizin ve cesaretimizin yükseldiği bir gündeyiz. Kalbi zorlayacak aktivitelerden uzak olmakta fayda olacak. Fiziksel görünümümüze odaklanabiliriz. 
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7 Eylül 2018, Cuma 


Merkür'ün de Başak burcuna geçmesi ile başak burcunun etkileri iyice hissedilemeye başlandı. Daha titiz, detaycı ve eleştirel tavrımız ortaya çıkıyor. Olaylarda ve konularda daha analitik davranıyoruz. 
Duygulardan ziyade bu dönemde mantık ağır basıyor. Ay hareketine Aslan burcunda devam edecek ve kuzey düğümle kavuşumda. 
Kendimize yönelmeli, önce kendimizi düşünmeliyiz. 


8 Eylül 2018, Cumartesi 


Ay Aslan burcunda. Saat 17.00 sonrasında Başak burcuna geçiş yapıyor. Metodik, planlı ve çalışkan bir gündeyiz. Güne başlarken Aslan enerjisinin güçlü duruşu, kolaylıkla işlerimize adapte olabileceğimizi gösteriyor. Fakat bugün fazla eleştirel ve detaycı olabiliriz. Karşımızdaki insanları zorlayabileceğimiz gibi, biz de zorlanabiliriz. Zihnimizi rahatlatmalı ve fazla takıntılı olmamalıyız. Ay yeni ay enerjisine hazırlanıyor. 


9 Eylül 2018, Pazar 


Bugün Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Enerjimiz bu yeni ay ile birlikte yükselmeye başlıyor. Başak yeni ay zamanları kendimiz ve çevremiz için faydalı olabilecek dileklerde bulunmak için son derece uygun. Bugün mevcut pozisyonumuzu değerlendirebilir, nasıl daha verimli olabileceğimize odaklanabiliriz. 
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10 Eylül 2018, Pazartesi 


Bugün Venüs Akrep burcunda seyahate başlıyor. Aşkta tutku, ihtiras, kıskançlık, sahiplenicilik ön plana çıkıyor. İlişkilere olan bakış açımız daha derin, daha duyarlı ve sahiplenici formda. Mars ise son derecelerde; yarın Kova burcuna geçiş yapıyor olacak. Aşk adına fırtınalı bir gün. 


11 Eylül 2018, Salı 


Mars Kova burcuna geçti. Ay Terazi burcunda. Denge ve uyum yakalama gayretindeyiz. İletişimci ve dışa dönük olabileceğimiz bugün sosyal enerjimiz ile dikkat çekebiliriz. Ay ve Plüton arasındaki sert görünüm günün tamamında kendisini hissettiriyor olacak. 
Sahiplenici hissedebilir, fikirlerimizi karşımızdaki insanlara zorla kabul ettirme çabası içinde olabiliriz. İlişkilerde denge kurmalıyız. 


12 Eylül 2018, Çarşamba 


Ay Terazi burcunda ve Venüs kavuşumunun etkisini günün genelinde hissediyoruz. Abartılı duygulara sahip olabiliriz, denge gayretini abartabiliriz. Ay ve Uranüs arasındaki karşıtlık ile kurduğumuz ilişkilerde beklenmedik değişimler söz konusu olabilir. 
Ani başlangıçlar, ani bitişler, duygusal kararsızlıklar ile karşılaşmaya hazır olmalıyız. Bugün fiziksel görünümümüzde de değişim arzumuz yüksek olacak. 
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13 Eylül 2018, Perşembe 


Ay Jüpiter kavuşumu dikkat çekerken; abartılı davranışlardan, sözlerden kaçınmalıyız. Bugün Ay Akrep burcunda. Ruhsal olarak daha sakin ortamlar yaratma gayretindeyiz. Beslenmemize önümüzdeki bir hafta boyunca dikkat etmeliyiz. Besinlerin son kullanma tarihlerine önem vermeli ve ilaç tüketiminde dikkatli olmalıyız. 


14 Eylül 2018, Cuma 


Ay Akrep burcunda. Detoks yapmak için son derece uygun bir gün. Ay'ın Akrep burcunda olduğu günler, sahiplenici ve kıskanç tavırlarımız olabilir. Duygusal gerileme açık olabiliriz. Tartışmalardan uzak olmakta fayda var. Bugün, meditasyon yapmak, ruhumuzu dinlendirecek ortamlar yaratmak günümüzü çok daha verimli geçirmemize neden olacak. 


15 Eylül 2018, Cumartesi 


Ay Yay burcunda. Pozitif enerjisi yüksek bir gündeyiz fazlasıyla dışa dönüğüz. Özgürlük istiyoruz! Seyahat organizasyonları yapabilir, aklımızda rutinimizden uzaklaşma fikri olabilir. Fakat, Mars ve Uranüs arasındaki enerji, zihinsel olarak zorlanabileceğimizi, konsantrasyon gerektiren işlerimizin olabileceğini gösteriyor. Sıra dışı olaylara farklı aksiyonlar alarak direnebiliriz. 
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16 Eylül 2018, Pazar 


Ay'ın Yay burcunda seyahat ettiği bugün zorlayıcı olacak. Ay, Merkür ve Neptün zorlu açıda, kendimizi güçsüz hissedebiliriz. 
Konsantrasyon konusunda zorlanabileceğimiz gibi bedensel olarak da yorgunluk hissedebiliriz. Taze meyveler tüketmeliyiz. Bacaklarımızı zorlayacak aktiviteler yapmamalıyız. Ay ve Merkür arasındaki etki, düşünmeden konuşmamamız gerektiğini de gösteriyor. 


17 Eylül 2018, Pazartesi 


Ay Yay burcunda ve sabah saatlerinde Satürn ile yakın temasta. Bu da sabah saatlerimizin sorumluluk enerjisinde olacağını göstermekte. 
Biraz isteksiz ve kararsız hissedebiliriz. Üzerinde çalıştığımız işlerin bizi bunaltması söz konusu olabilir. Önemli bir karar almak durumunda olabiliriz. Öğleden sonra enerji değişiyor. Sabah saatlerinde hangi konuda zorlanıyorsak, sonrasında bunun bir fırsata dönüşmesi söz konusu. 


18 Eylül 2018, Salı 


Ay Oğlak burcunda ve Satürn ve Plüton'un arasında sıkışmış ve bitkin bir enerjide. Çevremizdeki insanların sorumluluğunu üstlenebiliriz, sorumluluk duygusu ile hareket edebiliriz. Organizasyon yeteneğimiz artacak. Karamsar olmamaya dikkat etmeliyiz. Olumlu bakış açısı ile daha verimli olabileceğimizi, değiştirmek, dönüştürmek istediklerimiz konusuna kanalize olabiliriz. 
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19 Eylül 2018, Çarşamba 


Ay Plüton ile yakın temasta. Kontrol tutkusu, sahiplenme, kontrol altına alma gibi duygu durumlarının zorlayabileceğini bilmeliyiz. Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık, maddi konularda riskli olabilecek girişimlere karşı uyarıyor. Aşk ve ilişkiler konusunda önümüzdeki üç gün boyunca dikkat etmeliyiz. İlişkileri sorgulayabilir, beklentilerimizin karşılığını bulmak konusunda zorlanabiliriz. 


20 Eylül 2018, Perşembe 


Ay Kova burcunda. Bugün düne nazaran sosyaliz, dışa dönük ve keyifli organizasyonlarda olmak için destekleniyoruz. Üzerimizden bir baskıyı attık, rahatladık ve pozitif hissediyoruz. Dışarıda olmalı, eğlenmek için fırsatlar yakalamalıyız. 


21 Eylül 2018, Cuma 


Ay Kova burcunda. Reformist, entelektüel, özgürlükçü ve dışa dönük enerji hakim. Ay'ın Kova burcunda olduğu günler duygusal enerjiler kendini göstermiyor. Özgür olabileceğimiz mekanlar ve ortamlarda çok daha keyifli hissedebiliriz. Açılar pek iç acıcı olmasa da, yıldızların da desteği ile kısa yolculuklar yapabiliriz. Bizimle aynı görüş ve fikirde olan insanları çevremize toplayabilir, keyifli saatler geçirebiliriz. 
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22 Eylül 2018, Cumartesi 


Merkür bugün Terazi burcuna geçiş yapıyor. Adalet, denge, uyum konusunda fikirlerimiz hür ve konuşmalarımız adil. Fırsatlar yakalayabileceğimiz, desteklenebileceğimiz, pozitif ruh halinde olabileceğimiz bir gündeyiz. Çevremize destekler de olabilir, çevre desteğini görebiliriz. Mars ve Merkür'ün dost görünümü hayatımızda gerekli olan değişim için cesaret verecek. Olumlu haberler, pozitif gelişmeler gündemde olabilir. 


23 Eylül 2018, Pazar 


Ay Balık burcunda. Rahatlamak istediğimiz bir gün! Aynı zamanda romantik duygularımız da da harekette. Hayallerimizi büyütebilir, işlerimize yaratıcılığımızı katabiliriz. Fakat, konsantrasyon konusunda zorlanabiliriz. Ay ve Venüs arasındaki yumuşak açıyı hissediyoruz; sevilme ve beğenilme arzumuz yüksek. Güneş ise Terazi burcuna geçerek, Terazi burçlarının doğum günlerini başlatıyor. 


24 Eylül 2018, Pazartesi 


Ay Balık burcunda ve Neptün ile ilişkisi gerçeklikle aramıza mesafe girdiğini ve sorumluluklarımızdan kaçtığımızı; her şeyi akışına bıraktığımızı gösteriyor. Bu etki yaratıcılık gerektiren konularda başarı vadediyor. Sanat ve tasarım içeren işlere adım atabiliriz. Gün içinde rahatlayacağımız ortamlar yaratmalı, fakat sorumluluklarımızı da atlamamalıyız. Denge kurmamız gereken bir gündeyiz. 
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25 Eylül 2018, Salı 


Bugün Koç burcunda dolunay var. Sabırsız ve istekli, hızlı hareket etmek istediğimiz ve ağır ilerleyen işlere tahammül gösteremediğimiz bir gündeyiz. Ay ve Merkür arasındaki karşıtlık, düşünmeden söylenen sözlere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Durumlara sadece kendi açımızdan bakmamalı, karşımızdaki insanları da dinlemeli ve empati yeteneğimizi kullanabilmeliyiz. Fikirsel çatışmalara dikkat etmeliyiz. 


26 Eylül 2018, Çarşamba 


Ay Koç burcunda. Bugün Güneş Satürn arasındaki kare; yani zorlu açıyı aktive ediyor. Satürn ve Uranüs arasındaki olumlu enerjisi ise bir süredir devam ediyor. Tekilcilik ve çoğulculuk, kendi ihtiyaçlarımız ve karşımızdaki insanların beklentileri bu açıyla önem kazanıyor. Bugün Ay'ın bu etkiyi tetiklemesi ile ilişkilerimizdeki alma-verme dengesine odaklanabiliriz. Yeniyle eskiyi yapılandırarak yeniden form verebiliriz düşüncelerimize. 


27 Eylül 2018, Perşembe 


Ay Koç burcunun son derecelerinde ve Uranüs ile kavuşum açısında. Satürn'le de olumlu görünümde. Dengeleri sağlarken dikkatli olmalı, fakat farklı yaklaşımlar geliştirmeliyiz olaylara. Bunu yaparken de etrafımızdan destek görebiliriz. En hayır diyenimiz bile bize arka çıkabilir. Şaşırtıcı bir gün bizleri bekliyor. 
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28 Eylül 2018, Cuma 


Ay Boğa burcunda. Mars ve Venüs zor açıdalar. Ay ise Venüs ile karşıt. İlişkilerimiz ile ilgili konularda olası sorunlar ve problemler karşısında çözüm bulmakta zorlanabiliriz. Bu hafta sonunu rahatlamak, keyifli ortamlar yaratmak, olası beklenti ve sorunlarımızı ele almak, kendimizi ifade etmek için kullanabiliriz. Doğada olmak denge getirecek. Yorucu aktivitelerden ziyade, rahatlayabileceğimiz ortamlar yaratmaya çalışmalıyız. 


29 Eylül 2018, Cumartesi 


Enerjisi oldukça zor bir gündeyiz. Gökyüzünde Güneş ve Merkür, Kiron ile zorlayıcı açıda olacak. Bir diğer yandan Venüs ve Mars'ın baskı kuran ilişkisi gündemde. Sıkılabilir, otorite figürleri ile sorunlar yaşayabiliriz. Zor bir karar almaya çalışıyor gibiyiz! Belki bir fırsatı iyi değerlendiremediğimizi düşünebiliriz. Beklentilerimiz ve sonuçları arasında karışık duygular içinde olabiliriz. 


30 Eylül 2018, Pazar 


Ay İkizler burcunda. Ay'ın açıları olumlu. Konuşkan, meraklı bir enerjiye bürünüyoruz. Etrafımızdaki insanları arayabilir, farklı konularda iş birliği yapabilir, organizasyonlara katılabiliriz. Ay İkizler burcundayken; kollar, omuzlar, eller hassas olur. Bu bölgelere dikkat etmeli, hareketlerimizde aşırıya kaçamamalıyız. 
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1 Ekim 2018, Pazartesi 


Ay İkizler burcunda başlıyoruz ekim ayına. Konuşkan, meraklı, iletişimsel yönümüz devrede. Bugün genel anlamda kaos ve koşturma ön planda olacak. Fakat Venüs ve Neptün'ün uyumlu açısı havayı yumuşatabilir; özellikle affetmek, sevgi, aşk temaları bizleri başka diyarlara götürebilir. Yaratıcılık ön planda. 


2 Ekim 2018, Salı 


Ay Yengeç burcunda. Duygusal güven arzusundayız. Bugün Güneş ve Ay arasında gergin açı mevcut olacak. Fakat diğer yandan Venüs Neptün ılıman açısına destek olacak Ay. Bu durumda gerçekler ve hayaller çakışabilir. Özellikle Ay Satürn karşıtlığını da düşünecek olursak ideallerimiz için biraz daha beklemeliyiz. 


3 Ekim 2018, Çarşamba 


Ay'ın Yengeç burcunda ilerlediği bugün ise enerjiler olumlu. Ay özellikle Jüpiter ile uyum içerisinde... Bu da gün içerisinde evrensel sevgi hissi, hayata pek çok açıdan bakmak gibi geniş yetenekler katıyor hayatımıza. Değişim, yenilik ve sabırla yeni bir düzen oluşturmak isteğimizin yanı sıra, sert enerjiler aklımızda yenilik kararları olmasına neden olabilir. 
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4 Ekim 2018, Perşembe 


Ay bugün Aslan burcunda olacak. Gökyüzünde Ay Mars zorlu açısı hakim; bu da güne başlarken motivasyon bulmak konusunda zorluklar yaşayabileceğimizi gösteriyor. Önemli proje ve işlerimizi buna göre planlamalıyız. Bugün Ay ve Venüs arasındaki görünüm, duyguların günün enerjisinde etkin rol oynadığını, tepkilerimize dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. 


5 Ekim 2018, Cuma 


Bugün sevgi gezegeni Venüs Akrep burcunda retro harekete başlamak üzere durağanlaştı. Ay ise Aslan burcunda hareketine devam ederken; organizasyonlar yapmak, kendimize bakmak, hayatın tadını çıkarmak, keyif almak isteriz. Lükse ve şatafata olan bakış açımızla, daha da çok almak isteriz. Gökyüzü hala enerji olarak olumsuz. İçimize attıklarımızı dışarı çıkartmalı, insanlarla konuşarak, mantığımızı kullanarak devam etmeliyiz hayata. 


6 Ekim 2018, Cumartesi 


Günün enerjisinde değişim ve özgürlük var. Ay'ın almış olduğu açılar Satürn ve Uranüs ile ılıman olduğunu gösteriyor. Ay Başak burcunda olacak. Daha çok kendi halimizde olmak, evimizde zaman geçirmek istiyoruz. 
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7 Ekim 2018, Pazar 


Bugün Ay Başak'ta. Titiz, planlı, düzen seven bir yapıdayız. Evde işlerimizi detaylı bir şekilde halletmeye çalışabilir, temizlik, hijyen gibi konularda yapmak istediklerimizi yapabiliriz. Ay'ın aldığı açılar uyumlu olacak. Bu yüzden işlerimizi kolaylıkla halledeceğiz, ziyaret etmek istediklerimize zaman ayıralım; kalbini kırdığınız biri varsa gönlünü almak için doğru zaman. 


8 Ekim 2018, Pazartesi 


Ay bugün Terazi burcuna geçiyor ve Mars ile üçgen açısı, Satürn ile kare açısı var. Uyum yakalamak isterken, duygularımızda yıpranmalar olabilir, çevremizdeki kişilerin mesafeli yaklaşımları ile günümüz tatsız geçebilir; bu yüzden kendi bildiğimiz yoldan gitmek, kendimize öncelik tanımak ve aksiyon almak iyi bir fikir olabilir. Bazen bazı şeyleri takmamayı öğrenmeliyiz. 


9 Ekim 2018, Salı 


Yeni ay günündeyiz. Terazi burcundaki yeni ay yeni adımlar ve başlangıçlar için motive olabileceğimizi gösteriyor. Evlilik, ortaklık beklentilerimiz varsa harekete geçebiliriz. Tekliflerde bulunmak, teklifler almak bu yeni ayda önem kazanabilir. Yapmak istediğiniz bir hobi varsa başlamak için kendinizi hazırlayabilirsiniz. Resim, müzik gibi, işin içinde sanatın olduğu aktivitelere yönelmek için doğru zaman. 
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10 Ekim 2018, Çarşamba 


Merkür Akrep burcunda. Akrep burcunda gezinecek olan Merkür sezgilerimizi kuvvetlendirecek, iletişim dilimiz daha planlı ve içe dönük olmamızı sağlıyor. Bugün Ay'ın Neptün ve Venüs arasındaki yakın ilişkisi beklentilerimizin de artacağını gösteriyor. Fazla hassas, eleştirel davranışlarımız kendimizi ve karşımızdaki insanları yorabilir, buna dikkat! 


11 Ekim 2018, Perşembe 


Ay Akrep burcunda. Bir tarafı Venüs diğer tarafı Jüpiter ile kuşatılmış; Akrep enerjisini fazlası ile hissediyoruz. Sezgiler, altıncı his, duygusal derinlik bugün hayatımızda önemli etkiye sahip. Akrep boşaltım sistemini yönetiyor, bu sebeple detoks için son derece uygun bir gün. Duygusal derinlik arzumuzun yüksek olması da ilişkilerimize yansıyacak. İlişkilerde fazlası ile sahiplenici hissedebiliriz. 


12 Ekim 2018, Cuma 


Ay Akrep burcunda. Jüpiter ile hala kavuşumda. Şifalandığımız bir gün. Kiron ise geri harekete başladı ve yeniden Balık burcuna geçti. Eskiye ait yaralar da artık iyileşmeyi bekliyor. Etrafımıza karşı hassas ve duyarlıyız. Kendimizle ilgilenmek çevremizdekilerle konuşup dertleşmek iyi gelebilir. 
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13 Ekim 2018, Cumartesi 


Ay bugün tüm gün Yay burcunda olacak. Ay'ın Yay burcuna geçişi ile birlikte neşemiz, enerjimiz ve iyimserliğimiz artacak. Çevremiz hareketlenirken, dostlarımız ile keyifli organizasyonlara katılmak için destekleniyor olacağız. Sabah saatleri karamsar hissederken, bunun çok uzun sürmeyeceğini siz de göreceksiniz. Planları öğleden sonrasına yapmalı ve günün tadını çıkartmalıyız. 


14 Ekim 2018, Pazar 


Ay, Yay burcunda devam ediyor hareketine... Uranüs ile üçgeni var; Uranüs ise bugün Boğa burcunda retro hareketine başladı. Venüs, Uranüs, Kiron derken pek çok yıldız yine retro hareketteler. Başımız eski konularla biraz dertte olabilir. Geçmişte yaşananlar yeniden gündeme gelebilir. Nostalji yapmak, anılara hatıralara bakmak isteyebiliriz. 


15 Ekim 2018, Pazartesi 


Oğlak burcunda olacak bugün Ay; dolayısıyla gökyüzünde Oğlak enerjisi hakim. Bugün Ay ve Satürn yakın ilişkisi ile sınırlarımızın da çok farkındayız. Yapmak istediklerimiz ile yapmak zorunda olduğumuz işlerimiz bizi zorlayabilir. İşlerimize konsantre olabileceğiz. 
Toplantılar ve iş görüşmeleri bizi bekliyor. Çalışmayanlar için ise farklı sorumluluklar devrede bugün. 
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16 Ekim 2018, Salı 


Ay Oğlak burcunda. Kariyer odaklı, ciddi ve sorumluluk bilinci yüksek hareket edebiliriz. İşlerimize odaklanmak konusunda motivasyona sahibiz. Ay'ın Güneş ile kuracağı sert etki, otorite figürü olarak gördüğümüz insanlar ile anlaşmazlıklara neden olabilir. Güç çekişmelerine dikkat etmeliyiz. Bizi zorlayacak insanları yönetebilmeliyiz. 


17 Ekim 2018, Çarşamba 


Ay ve Plüton gün boyunca sert etkileşimdeler. Venüs ise uzun süredir Mars ile sert etkide; aşk ve parayı anlatan konularda zorluklar yaşayacağımızın göstergesi bu. Ay'ın Plüton'dan alacağı etki, maddi ve manevi anlamda zorlanabileceğimizi gösteriyor. Bırakamadığımız bir alışkanlığımız bizi zorluyor bugünlerde. 


18 Ekim 2018, Perşembe 


Ay Kova burcunda, Mars ile kavuşum etkisinde. Güneş ise Uranüs ile karşıt! Bugün beklenmedik sürprizlere açığız. Şaşırabilir, şaşırtabiliriz. Gözlemci olmalı, sezgilerimize kulak vermeliyiz. 
Bugünkü etkilere bakacak olursak; fırsatların ve desteklerin gözlem yeteneğimiz ile bize ulaşacağını gösteriyor. Bazı sırlar açığa çıkabilir, sır olarak gördüğünüz bir durum ile karşılaşabiliriz. 
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19 Ekim 2018, Cuma 


Ay Kova burcunda. Ay'ın, Terazi burcunda seyahat eden Güneş ile uyumlu ilişkisi duygusal ve fiziksel olarak yaralarımızı saracağımızı gösteriyor. Bugün Venüs ve Uranüs arasındaki baskı da kesinleşiyor. Bu da ilişkilerimizde gerginliklerin olabileceğini gösteriyor. Sağlığımıza önem vermeli, inatçı ve ısrarcı tavırlarımızı gözlemlemeli, abartıdan uzak olmalıyız. 


20 Ekim 2018, Cumartesi 


Ay Balık burcuna geçiş yaptı. Balık burcu günleri yumuşak geçişleri olan günlerdir; yani romantizm için uygun. Sevdiklerinizle bu cumartesi akşamını değerlendirmeliyiz. Ay'ın Mars ve Venüs ile dost görünümü keyifli ve enerjik hissetmemiz konusunda bizi destekleyecek. Sosyal enerjimizin yüksek olduğu bugün, organizasyonlar keyifli olacak. 


21 Ekim 2018, Pazar 


Ay Balık burcunda. Neptün Ay kavuşumu dikkat çekici. İyilik, güzellik, hayaller bugün bizi mutlu ediyor. Yaratıcı çalışmalar yapabilir, sanatsal faaliyetlere katılabiliriz. Tiyatro, sineme ve müzik gibi ruhumuzu dinlendiren aktiviteler için uygun bir gün. Dinlenmek ve haftanın yorgunluğunu atmak hepimize iyi gelecek. 
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22 Ekim 2018, Pazartesi 


Ay'ın Balık burcunda seyahat ettiği bugün akışta olmak isteyebiliriz. Sakin ortamlar yaratma arzumuz yüksek olacak. Sabah saatlerini atlattıktan sonra Ay Koç burcuna geçerek dengemizi değiştiriyor. Daha aktif ve gözü pek bir havaya giriyoruz. Pazartesi sendromuna girmeden bugünü atlatabiliriz. 


23 Ekim 2018, Salı 


Ay Koç burcunda. Ay'ın Koç burcunda olduğu günler enerjimiz son derece yüksek oluyor. Bireysel yaklaşımlarımız dikkat çekebilir. 
Ay'ın Plüton ile yapacağı kare açı ani strese, öfkeye ve fevri davranışlar sergilememize neden olabilir. Baş ağrısı günümüzü zorlaştırabilir. Zihnimizi fazla yormamaya önem vermeliyiz. Annemiz ve hayatımızdaki kadın figürleri ile iletişime dikkat etmeliyiz. Güneş burç değiştirmeye hazırlanıyor. 


24 Ekim 2018, Çarşamba 


Güneş Akrep burcunda. Akrep burçlarının doğum günlerini kutlarken; Boğa burcunda gelişen bir dolunaya tanıklık ediyoruz. 
Beklenmedik ruh hali değişimleri denge bulmamız konusunda bizi zorlayabilir. Özel ilişkilerimize de bu etki yansıyacak. Özgürlük arzusunu derinden hissederken, sorumluluklarımızın bizi zorlaması duygusal dengemizi bozabilir. 
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25 Ekim 2018, Perşembe 


Ay'ın Boğa burcuna geçişi ile dengeyi sağlıyoruz. Konsantrasyon konusunda daha güçlüyüz. Bugün Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık aktıf! İlişkilerde beklenmedik değişim, yenilik, özgürlük duygusu hakim. Hızlı para harcamaya açığız. Bu etkileri bilerek, sağduyulu olmalıyız. 


26 Ekim 2018, Cuma 


Ay'ın Boğa burcunda ilerlediği bugün, keyifli ortamlar yaratmak ve güzelliğimize önem vermek isteyebiliriz. Estetik uygulamalar yapmak, güzelliğimiz ile ilgilenmek için istek duyabiliriz. Fakat, Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık, radikal değişimlere açık olabileceğimizi, bu değişimlerin sonuçlarından çok memnun olamayacağımızı gösteriyor. İlişkiler konusu da son derece hassas! 


27 Ekim 2018, Cumartesi 


Ay İkizler burcunda! Ay'ın İkizler burcunda ilerlemeye başlaması ile ruh halimizin değişeceğini söyleyebilirim. Cıvıl cıvıl bir gün. İçimiz kıpırdanıyor. Cumartesi gününe keyifle başlıyoruz. Hemen telefonlara sarılıp çevremizdekileri arayalım; organizasyonlar için şahane bir gün. 
İletişim trafiği yoğun. Haber almak istediklerimizden haber alabiliriz. 
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28 Ekim 2018, Pazar 


Ay İkizler burcunda. Ay'ın Mars ile dost enerjisi ilişkiler konusunda hevesli, yakalamak istediğimiz bir şans için girişimci olabileceğimizi de gösteriyor. Fakat, Venüs ve Uranüs karşıtlığı her ne kadar girişken olsak da bazı engellenmeler ile karşılaşabileceğimize işaret. 
Taleplerimizin gerçekçiliğine dikkat etmeliyiz. Bazı engeller canımızı sıkabilir. 


29 Ekim 2018, Pazartesi 


Ay, Yengeç burcunda ve açıları olumlu; tek olumsuzluk Satürn ile karşıt açısı. Yani anaç ve besleyici yönlerimiz açığa çıkmak isterken bazı engeller ve kısıtlanmalardan dolayı sinirlerimiz bozulabilir. 
Yapmak istediklerimizi zamanında yetiştiremeyebiliriz. Bugün güzel yemekler yapmak, aile ile geçirilen güzel bir akşam günü kurtarabilir. 


30 Ekim 2018, Salı 


Ay, günün büyük bir bölümünü Yengeç burcunda ve boşlukta geçirecek. Boşluk enerjisini saat 15.00 civarlarında üzerimizden atabileceğiz. Bugün dalgın ve dikkatsiz olabilir, elimizdeki işlerimizi finalize etmekte zorlanabiliriz. Yeni bir işe başlamak yerine, yarım ve eksik konulara odaklanmak çok daha verimli olmamızı sağlayacak. 


31 Ekim 2018, Çarşamba 


Bugün Ay Aslan burcunda seyahat ediyor. Dikkat çekmek ve parlak işler, projeler ile ilgilenmek isteyebiliriz. Sunum yapmak, bir fikri karşımızdaki insanlara açıklamak, anlatmak için de güzel bir gün. 
Sanatsal yönü öne çıkan aktivitelerde olmak isteyebiliriz. Sosyal olmak ve eğlenmek için de gökyüzü bizi destekliyor. 
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1 Kasım 2018, Perşembe 


Ay, Aslan burcunda ve Mars ile karşıt. Merkür ise dün Yay burcuna geçiş yapmıştı. Merkür Yay yolculuğunda pek de rahat etmediği bir yerde; Jüpiter'in evinde olacak. Fikirlerimiz abartılı ve değişken olabilir, spontane konuşmaktan, fazla dobra olmaktan dolayı insanların canını sıkabiliriz veya çevremizdekiler bizim canımızı sıkabilir. 


2 Kasım 2018, Cuma 


Ay ve Uranüs arasındaki destek güne başlarken fazlası ile enerjik olacağımızı gösteriyor. Ay aynı zamanda Satürn desteğini de arkasına almış durumda. Günün ilk yarısında yapacağımız görüşmelerden önemli fırsatlar yaratabiliriz. Erken saatlerde dışarıda olmalı, vakit ayırmak istediğimiz arkadaşlarımız ile buluşmalıyız. Yaratıcılığımız ve pozitif enerjimiz yüksek. Ay Başak burcunda. 


3 Kasım 2018, Cumartesi 


Ay Başak burcunda. Titiz, dikkatli ve eleştirel olabileceğimiz bir gündeyiz. Fakat, bir diğer yandan Ay'ın Neptün ile kuracağı zorlayıcı açıları keyifsiz ve neşesiz olabileceğimizi de gösteriyor. Bugün biraz akışta kalmakta ve oluruna bırakmakta fayda var. Kontrolcü olmak ile boş vermek arasındaki ince çizgide hareket edeceğimiz için eleştirel tavrımızı kontrol altında tutabilmeliyiz. Venüs ve Mars uyumlu açıdalar nihayet. 
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4 Kasım 2018, Pazar 


Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ay ve Satürn arasındaki stresli açı fazla kontrollü davranabileceğimizi gösteriyor. Sorumluluklarımızı gözümüzde fazlası ile büyütürsek zorlanabiliriz. Sakin olmalı, işleri sıraya koymalıyız. Ay ve Güneş arasındaki dost görünüm rahat olursak avantajlar yaşayacağımızı gösteriyor. Gözümüzde büyüttüğümüz her ne varsa aslında bunun altından kalkabileceğimizi bilmeliyiz. 


5 Kasım 2018, Pazartesi 


Merkür ve Jüpiter'in yakınlığı ilişkilerimizi destekliyor. Maddi konulara dikkatimiz kayıyor, parasal bir getiri gündeme oturabilir. 
Gelirlerimizi arttırmak, yatırım yapmak gibi konular bu dönemde önem kazanıyor. Mars ve Venüs arasındaki destek ilişkilerde olumlu olabileceğimizi de gösteriyor. 


6 Kasım 2018, Salı 


Ay Terazi burcunda. Venüs ve Ay kavuşumu günün ilk saatlerinde hakim. Aşk adına güzel gelişmeler yaşanacak. Adalet ve eşitlik önemli, kendimizin dışında da çevremize karşı da fazlası ile korumacıyız ve adalet arayışındayız. Kolaylıkla tepki vereceğimiz bugün, bencil ve duyarsız kişilere karşı tolerans sınırlarımızı korumakta güçlük çekebiliriz. 
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7 Kasım 2018, Çarşamba 


Bugün Akrep burcunda yeni ay var. Yeni başlangıçlar, dilekler ve niyetler için kullanabileceğimiz bir gün. Ortak paylaşımlar, aşk ve cinsellik hayatımızda ön plana çıkabilir. Gelirlerimizi arttırmak ve kazançlar konusunda avantajlar yakalamak için girişimde bulunabiliriz. Aşk ve İlişkiler önem kazanırken, tutkuyu hayatımıza daha fazla katmak isteyebiliriz. Derin duygular baskın. 


8 Kasım 2018, Perşembe 


Ay Akrep burcunda. Hatta Güneş dahil olmak üzere birçok gezegen Akrep burcunda. Bu kadar baskın Akrep enerjisi ile fazla derin ve içsel olabiliriz. Karamsarlığa karşı dikkatli olmalı ve takıntılı davranmamalıyız. Ay ve Jüpiter arasındaki kavuşum, iyimserliği arttırmaya başlayacak. 


9 Kasım 2018, Cuma 


Jüpiter Yay burcuna geçiş yapıyor bugün. Çok güzel bir gün. 
Jüpiter yöneticisi olduğu burçta gayet verimli ve rahat çalışacak. 
Adalet, eğitim, inançlar, iyimserlik, neşe, mutluluk katacak hayatımıza. 
Bakış açımız gelişecek, olaylara farklı pencerelerden bakmayı öğreneceğiz, Mutluluk ve şans gezegeni bir yıl boyunca Yay burcunda olacak ve başta Yay burçları olmak üzere ateş elementi burçları oldukça şanslı ve bereketli günler bekliyor. 
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10 Kasım 2018, Cumartesi 


Ay Yay burcunda. Yüksek enerji ve motivasyon duygusu ile güne başlıyoruz. Evde olmak yerine dışarı çıkmalıyız. Seyahat planları yapabiliriz, temiz havada yapacağımız yürüyüşler bugün çok keyifli gelecek. Bugün kesinleşen Ay ve Neptün kare açısı içsel baskı yaşatabilir. Mümkün olduğunca enerjimizi dengelemeli, duygusal ortamlardan kaçınmalıyız. 


11 Kasım 2018, Pazar 


Ay saat 1000 itibarıyla Oğlak burcunda olacak. Bu saate kadar daha rahatız ve konsantrasyon gereken işlerimizi daha ağırdan alabiliriz. 
Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sorumluluk duygumuzu arttırsa da duygusal anlamda melankoli yaratabilir. Duygulardan ziyade mantık önem kazanıyor. Güneş Neptün uyumlu açısı ile yaratıcılığımız geniş. 


12 Kasım 2018, Pazartesi 


Ay Oğlak burcunda ve bir yanı Satürn bir yanı Plüton'da... Sıkışmış ve depresyona yatkın bir gün. Melankolik hissedebilir, baskı yaratan durumların içinde olabiliriz. Stresimizi kontrol altına almalı ve bu konuda farkındalık yaratmalıyız. İçsel olarak baskı hissetsek de, bunu dönüştürmek için elimizden geleni yapmalıyız. 
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13 Kasım 2018, Salı 


Ay Oğlak burcunda ve bugün açıları bir hayli zorlayıcı. İşlerimiz veya genel rutinimizdeki sistemimiz değişime açık olabilir. Duygusal anlamda karamsarlığın fazla olması da söz konusu. Şartları kontrol etme duygusu hakimken, bizden kaynaklı olmayan yenilik veya değişimler sinirlerimizi gerebilir. Güneş açısız bugün! Bu da genel olarak enerjisi zorlayıcı bir güne işaret ediyor. 


14 Kasım 2018, Çarşamba 


Ay Kova burcunda. Sıra dışı ve özgürlükçü davranmak isteyebiliriz, bazı kurallar canımızı sıkabilir ve bunu abartılı bir şekilde yaşayabiliriz. 
İnatçı ve kendi istediğimiz gibi hareket etmek isterken, çevremizdeki insanlardan tepki almak canımızı sıkabilir. Bugün abartılı duygulardan uzak olmak faydalı olacak. 


15 Kasım 2018, Perşembe 


Ay Kova burcunda ve Venüs ile açısal bağlantısı uyumlu. Bu da ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Ay'ın Mars'tan aldığı destek ile özgürlüğü abartabiliriz ve özgürlük adına aksiyon almak isteyebiliriz. 
Geçmiş konular önem kazanabilir. Bugün yağ yakımı için son derece ideal bir gün. Ay ve Mars arasındaki olumlu görünüm spor yapmanın bugün işe yarayacağını gösteriyor. 
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16 Kasım 2018, Cuma 


Merkür retrosu başlıyor. İletişime dikkat etmek gereken bir zaman dilimine giriyoruz. Ay da Balık burcunda seyahat ediyor. Bu durum ikilemde olabileceğimizi gösteriyor. Bugün Ay düğümleri Aslan-Kova aksından çıkıp Yengeç-Oğlak aksına geçiş yapıyor ve yeni bir dönem başlamış oluyor. Bu durum bizleri gitmemiz gereken yön konusunda uyarıyor. Ev aile ve kariyer hayatlarımızla ilgili kadersel bir sürece giriyoruz. 


17 Kasım 2018, Cumartesi 


Mars bugün Balık burcunda hareket etmeye başlıyor. Biraz pasif agresif olabiliriz. Önemli sözler vermemeli, kesin ve net tavırlarda olmamalıyız. Duygular ve fikirler değişime son derece açık olabilir, değişken duygu durumunu yönetmek için efor gerekebilir. Mars ve Jüpiter arasındaki kare açısı ise bugün ve önümüzdeki bir hafta boyunca aktif. Bu etki süresince abartılara ve sakarlıklara karşı dikkatli olmalıyız. 


18 Kasım 2018, Pazar 


Bugün Güneş ve Jüpiter kavuşuyor. Kendimizi önemsediğimiz bir gün. Bugünün en dikkat çekici etkisi kesinlikle zihinsel baskıya açık olmamız ve olayları negatif yönünden değerlendirmemiz olacak. 
Biraz fikirlerimizi ve düşüncelerimizi gizleme, kendimizi saklama eğilimindeyiz. Ay'ın da Balık burcunda olduğu bugün zorlayıcı duygusal iniş-çıkışlara da açığız. 
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19 Kasım 2018, Pazartesi 


Ay Koç burcunda. Ay sabah erken saatlerde Güneş ile dost görünümde, bu da rahat bir akışta olduğumuzu gösteriyor. Kendimizi ortaya koyarken cesaretliyiz ve istediğimize kolaylıkla kanalize olacağız. 
Merkür ve Neptün arasındaki yakınlık da hala etkili. Bir yanımız ciddi ve fazlası ile sorumluluk bilincinde. 


20 Kasım 2018, Salı 


Ay Koç burcunda ve günün ilk yarısında Uranüs ile yakın ilişkide. 
Sıra dışı ve özgürlükçü yanımız öne çıkarken, işlerimize gerekli özeni ve önemi göstermek konusunda zorlanabiliriz. Ay ve Venüs karşıtlığı da bugün aktif; sebepsiz kızgınlıklar yaşayabiliriz. Ruhsal konularda zorluklara açığız. Zihnimiz ve düşüncelerimiz son derece aktif; ne söylediğimize ve kendimizi nasıl ifade ettiğimize dikkat etmeliyiz. 


21 Kasım 2018, Çarşamba 


Ay Boğa burcunda. Rahat bir gün olsun diyoruz, tembelliğe son derece açığız. Ay ve Uranüs arasındaki kavuşumun etkili olduğu bir gündeyiz. Biz rahat etmek ve konfor alanı oluşturmak istedikçe, sanki zorlanıyor ve tempoya çekiliyoruz. Hızlı hareket etmekten ve planlamadan yapacağımız her türlü girişimden zarar görebiliriz. 
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22 Kasım 2018, Perşembe 


Bugün Güneş Yay burcunda yolculuğuna başlıyor. Yay burçlarının doğum günleri de başlamış oluyor. İyimserlik enerjisi devrede; neşe, ilişkilerde özgürlük temasını öne çıkarırken, romantizm konusunu biraz askıya almamıza neden oluyor. Mars ve Güneş karesinin aktif olduğu bugün, egosal çatışmalara açık olabiliriz. İlişkilerimizdeki dengeler değişiyor. Bugün Boğa burcunda hareket eden Ay iştah konusunda zorlanabileceğimizi gösteriyor. 


23 Kasım 2018, Cuma 


İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. İkizler ve Yay aksındaki bu dolunay, bilgi ve iletişim konularının hareketli olduğunu, iletişimimize dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor. Sinirsel gerginlikler dikkat çekerken, bitmesi gerekenler bitmeli, kapanması gereken konular artık kapanmalı. 


24 Kasım 2018, Cumartesi 


Hala dolunay enerjisini aktif hissettiğimiz bugün duygularımız başka, düşüncelerimiz başka frekansta olabilir. Ama düne nazaran ılıman etkiler var. Ay ve Venüs arasındaki açı olaylara daha yumuşak bakmamızı sağlayacak. Aşk ve ilişkiler adına güçlü enerjiler devrede. 
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25 Kasım 2018, Pazar 


Ay Yengeç burcunda. Korumacı ve sahiplenici yönümüz aktif. Ailevi konularımıza ve evimize önem vereceğimiz bir gündeyiz. Ay ve Mars arasındaki dost görünüm empati yeteneğimizin artacağını gösteriyor. 
Anlayış beklediğimiz ve anlayış göstermek istediğimiz bir gündeyiz. 
Aksiyon almak istediğimiz konularda istediğimiz gibi davranabiliriz. 
Ayrıca bugün beslenme konusunda biraz aşırıya kaçabiliriz. İştah kontrolü zorlayıcı olabilir. 


26 Kasım 2018, Pazartesi 


Ay'ın Yengeç burcunda olduğu bugün, zorlayıcı açılar ile karşılaşabiliriz. Duygularımızı iyi yönetebilmeliyiz. Toplantı veya görüşmelerimizde duygusal kaynaklı problemlere açık olabiliriz. 
Annemiz veya hayatımızdaki kadın figürleri ile problemlere açık olabiliriz. Beklenti içinde olmamak, önemli olmadıkça karşımızdaki insanlardan bir şey istememek gerekiyor. Sebepsiz bir gerginlik günün enerjisinde öne çıkabilir. 


27 Kasım 2018, Salı 


Ay Aslan burcunda ve küçülme fazında. Dolunay ve Ay'ın Yengeç geçişinde kalorili besinleri tüketmiş olabiliriz. Bugün kontrollü ve iradeli olabiliriz, bu diyete ve spora başlamak için iyi bir fırsat. İmzalar, anlaşmalar, kontratlar gibi konularda ekstra hassas olmalıyız. Zihinsel olarak biraz yorgun hissedebiliriz. 
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28 Kasım 2018, Çarşamba 


Ay Aslan burcunda, Mars'ın açıları zorlayıcı olsa da cesaretli ve girişimci olabileceğimiz bir gündeyiz. Enerjimiz de gayet yüksek ve motivasyon konusunda da destek alıyoruz. Bugünü güzel bir programla taçlandırmak yerinde olur. Akşam için sosyal ortamlar yaratmak, dostlar ile bir arada olmak için güçlü destekler devrede. 


29 Kasım 2018, Perşembe 


Ay Başak burcunda. Titiz ve pratik olabileceğimiz bugün aklımızda yapacağımız işler ve genel bir kontrol duygusu olabilir. 
Günün ilk yarısında Ay ve Venüs arasındaki açı, ilişkiler konusunu hareketlendiriyor ama bu etki biraz huzursuz hissetmemize neden olabilir. Bugün Uranüs Koç burcunun son derecesinde hareket ediyor. 
Bu etki sebepsiz bir öfke, baskı ve stres yaratabilir. 


30 Kasım 2018, Cuma 


Ay Başak burcunda. Ay'ın Neptün ile yaptığı karşıtlık günün erken saatlerinde aktif. Yorgun hissedebiliriz. Ay bugün Güneş ve Merkür ile sert ilişkide olacak; sorumlulukları abartmamaya dikkat etmeliyiz. 
Rahat ve konforlu alanlar oluşturmaya önem vermeli, kendi içimizde de iniş çıkışlı duygularımızı iyi yönetebilmeliyiz. 
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ARALIK 
2018 


1 Aralık 2018, Cumartesi 


Ay Başak burcunda. Ay'ın birçok açısı keyifli. Günümüzü kendimizi rahat hissedeceğiz. Birçok gezegen Yay burcunda. Yay yıldızları neşeli, iyimser ve coşkulu olmamız için de bizi desteklerken, işlerimize rahat odaklanabilir ve keyifli organizasyonlara katılabiliriz. 


2 Aralık 2018, Salı 


Ay Terazi burcunda ve bugün Plüton ile sert görünümde. İyimser olmak konusunda her ne kadar istekli olsak da, Ay ve Plüton'u iyi yönetebilmeliyiz. Sebepsiz çıkışlar, duygusal çatışmalar içerisinde kendimiz bulmak enerjimizi düşürebilir. Eşitlik ve adalet duygusunun önemli olduğu bir gün. 


3 Aralık 2018, Çarşamba 


Ay-Uranüs karşıtlığı ile başlıyoruz güne. Erken saatlerde etkili olacak bu görünüm özellikle sabah trafiğinde dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Hızlı reaksiyonlara, beklenmedik duygusal tepkilere açığız. Aman dikkat, sakarlıklar yapabiliriz, karşımızdaki insanları dinlemeden ön yargılı olabiliriz. Görünen ile gerçekler arasında farklılıklar olabilir. Reaksiyon vermeden önce biraz sakin olmalıyız. 
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4 Aralık 2018, Salı 


Ay Akrep burcunda ve Akrep burcunda bulunan Venüs ile yakın ilişkide. Duyguların derin ve fazlası ile sahiplenici ve tutkulu olabileceği bir gün! Aşk ve ilişkilere önem veriyoruz. Bizi biraz öfkelendiren, içten içe sıkıştıran ve zorlayan konular olabilir. Bir gerginlik söz konusu ama bunu dışa yansıtmak yerine içsel olarak yaşayacağız. Detoks yapmak ve diyete başlamak için son derece ideal bir gün. 


5 Aralık 2018, Çarşamba 


Merkür retrosu devam ederken, bugün Ay ile kavuşum yapacak. 
Merkür ve Ay kavuşumları son derece keyiflidir, iletişim dilimize sevgi ve mantık teması harmanlanır. Aşktan, ilişkilerden ve sevgiden bahsetmek isteyebiliriz. Ay Akrep burcunda ve derin duygular iş başında. İşimize ve hayatımızdaki her şeye bakışımızda aşk ve sevgi beklentimiz artabilir. 


6 Aralık 2018, Perşembe 


Ay Yay burcunda. Gökyüzünde pek çok gezegen Yay burcunda seyahat ediyor. Eğitim, öğrenim, medya, tanıtım ve yayıncılık ile ilgili konular önem kazandı. Bir tanıtım ve organizasyon için değerlendirilebilecek günlerdeyiz. Yaptığımız her işe vizyon katabiliriz. 
Uzak çevreler ile ilişkiler hareketli, seyahat planları yapabilir, rutinimizde değişim arzusu duyabiliriz. Merkür retrosu bitiyor. 
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7 Aralık 2018, Cuma 


Yay burcunda bir yeni ay var bugün. Bakış açımızı geliştireceğimiz, spontane ve coşkulu hissedeceğimiz bir güne başlıyoruz. Yay enerjisiyle birlikte, bu burçta gezinen Jüpiter de işin içerisinde olacağı için yeni başlangıçlar için içimizde bir istek ve cesaret olacak. Eğitim, hukuk, adalet, inanç sistemimiz, hoşgörü kavramlarını hayatımıza daha net katabiliriz. 


8 Aralık 2018, Cumartesi 


Ay Oğlak burcunda. Merkür ise tamamen düz harekete döndü. 
İletişim sıkıntısı çektiğimiz konularda düzelmeler yaşamaya başlayacağız. Elektronik aletlerdeki problemler azalıyor. Yanlış anlaşılmalar bitiyor. Sorumluluk duygusu ile işlerimize sarılacağız. 
Arkadaşlarımızla veya çevremizdeki insanlarla ciddi konuşmalar yapabiliriz. 


9 Aralık 2018, Pazar 


Ay Oğlak burcunda. Ay'ın Oğlak burcunda olduğu günler aklımızda iş ve projelerimiz olur ve biraz ciddi bir ruh halinde hareket edebiliriz. Ay ve Mars arasındaki destek açı bizi konsantrasyon konusunda desteklerken elimizdeki işlerimizi tamamlamak için günü değerlendirebiliriz. Aklımızda iş konularımız, sorumluluklarımız var. 
Duygusal enerjisi zayıf bir gün, buna uygun hareket etmeliyiz. 
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10 Aralık 2018, Pazartesi 


Erken saatlerde etkili olan Ay Plüton kavuşumu ailevi konularda bizi zorlayabilir. Ay'ın Oğlak burcunda olması iş tempomuzu arttıracak. İş, kariyer ve hedeflerimize odaklanacağımız bir gündeyiz. 
Mars ve Neptün kavuşumu bir süredir etkili. Hayallerimizde farklı bir yol izlemek, aksiyon almak isteyebiliriz. 


11 Aralık 2018, Salı 


Ay Kova burcunda. Ay sosyal ve özgür olabileceğimiz ortamlar yaratma arzumuza neden olurken, Satürn ile yapacağı sert açı istediğimiz ortamı sağlayabilmek konusunda bizi zorlayabilir. Yapılan organizasyonlarda, birlikte vakit geçirdiğimiz insanlar ile olan ilişkilerimizde biraz rekabet, inatçı bir iletişim tarzı dikkat çekebilir. 


12 Aralık 2018, Çarşamba 


Ay, Kova burcunda. Mars ve Güneş karesi ise güne damgasını vuruyor. Gergin ortamlardan kaçınmak gerekiyor. Giddi bir ortam, ciddi konular ve kolaylıkla melankoliye çekilebileceğimiz bir hava var. 
Fazla sorumluluk yüklenebilir, huzursuz olabiliriz. 
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13 Aralık 2018, Perşembe 


Ay Balık burcunda. Sevgi ve duygu temasının önem kazandığı bugün, sorumluluk adına zorlanmalar, dikkat eksikliği yaşayabiliriz. 
Oğlak burcunda gezinen yıldızlar, hayatı ciddi bir noktaya çekerken, Ay'ın Balık burcunda olması rahatlama arzumuzu arttıracak. Merkür ve Ay arasındaki görünüm ise sorumluluklardan kaçma isteğimizi gösteriyor. Önemli olmadıkça bugün ciddi işlerle uğraşmamak yerinde olacak. 


14 Aralık 2018, Cuma 


Ay Balık burcunda hareketine devam ediyor. Neptün Mars kavuşumuna Ay da eklendi. Balık temaları yüksek gökyüzünde. 
Romantizm doruk noktada yaşanabilir. İstediğimiz ortamları yaratmak, sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak bizleri mutlu edecek. 


15 Aralık 2018, Cumartesi 


Ay günün yarısında Balık burcunda olacak. Sakin ve huzurlu hissederken bir yandan da kayıplar verebiliriz. Canımızın yandığını, yalnız kaldığımızı düşünebiliriz. Bazılarımız için yaralarımızı saracağımız, küslüklerin biteceği bir gün bugün. İkilemlerle dolu; açılar zorlayıcı. 


138 


16 Aralık 2018, Pazar 


Bugün Ay Koç burcunda başlıyoruz güne. Balık burcunun sakin enerjisinden sonra Koç enerjisi ile pazar gününe giriş yapmak keyifli olabilir, canlı ve atak davranabiliriz. İstediklerimizi almak ve savaşmak için içimizde güç bulabiliriz. Sportif konularda başarılıyız. Geziler ve farklı aktiviteler için uygun bir gün. 


17 Aralık 2018, Pazartesi 


Ay Koç burcunda ve Uranüs ile kavuşum yapıyor. Hareketli ve enerjik başlıyoruz güne. Fakat Ay'ın hem Plüton hem de Uranüs ile kuracağı irtibatlar duygusal anlamda yorucu bir günde olabileceğimizi de gösteriyor. Ani fikir değişimleri ve kararsızlıklar yaşayabiliriz. 
Merkür Ay arasındaki dost görünüm, baskıya rağmen denge kurabileceğimiz de gösteriyor. Bugün özgür olmak istiyoruz. 


18 Aralık 2018, Salı 


Ay Boğa burcunda. Keyifli ve rahat bir ortam arzusundayız. 
Kendimizi şımartacağımız ortamlar yaratmak isteyebiliriz. İlişkilerde yaşanan pürüzleri giderebilmek için de desteklere açık olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle günün ilk yarısı çok daha keyifli. İkinci yarısı biraz yoğun ve tempoya çekilebiliriz. 
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19 Aralık 2018, Çarşamba 


Ay Boğa burcunda. Artık konfor ve rahatlık arzumuz en üst noktalarda. Bu bir yılı geride bıraktığımız için olabilir. Yoğun bir tempoya ayak uydurmak konusunda zorlanabiliriz. Günü planlarken özellikle ilk yarısında Ay'ın Venüs ile yapacağı karşıtlık strese açık olabileceğimizi gösteriyor. 


20 Aralık 2018, Perşembe 


Ay Boğa burcunda ve boşluk etkisinde. Planlardan uzak sakin bir sabah için ideal bir gün. İşlerimizi saat 16.00'dan sonraya planlamaya gayret etmeliyiz. Ay'ın İkizler burcuna geçişi ile dışa dönük yanımız da öne çıkacak. Hareketli başlayan akşamüstü, kararsızlıklar yaşamamıza neden olabilir. Değişken burçlarda gezinen Merkür ve Ay, sürekli fikir değiştirmemize neden olabilir. 


21 Aralık 2018, Cuma 


Ay tüm günü İkizler burcunda geçiriyor. Merkür ve Jüpiter'le karşıt açıda olacak olan Ay; duygusal konulardan ziyade mantık ve fikirlerle hareket edeceğimizi gösteriyor. Abartılara açık bir gün. Konuşma tarzımız dikkat çekebilir. Bilip bilmeden, iç yönünü araştırmadan konuşmamalıyız ve her duyduğumuza inanmamalıyız. 
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22 Aralık 2018, Cumartesi 


Güneş Oğlak burcuna geçiş yaptı bugün. Oğlak burçlarının doğum günleri başladı. Bugün ayrıca yılın son dolunayı gerçekleşiyor; Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Sorumluluklarımız artıyor ya da daha önce sorumluluk almadığımız konularda artık elimizi taşın altına koymaya karar veriyoruz. Giddiyiz ve işlerimizi toparlamak için enerji bulacağız. Gerilim yaşayacağımız konular ailevi konular olabilir. 


23 Aralık 2018, Pazar 


Ay Yengeç burcunda, Satürn ile arasında karşıt açı etkili. “Hayır” demeyi öğreneceğimiz bir gün. Bazı konularda kararlıyız ve geri adım atmak istemiyoruz. Besleyici, korumacı ve kollayıcı bir tutumdayız. 
Güzel yemekler, güzel davetler için açığız. Ailevi değerlerin öne çıktığı bir pazar günü. 


24 Aralık 2018, Pazartesi 


Ay Yengeç burcunda ve Plüton ile karşıt açıda. Sorumluluklarımız bitmiyor. Kendi kendimizi yıpratıyoruz aslında. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenerek yola devam etmeyi öğrenmediğimiz sürece kendimizi iyileştiremeyiz. 
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25 Aralık 2018, Salı 


Ay Aslan burcunda. Coşkulu, lider, yönetken ruhluyuz. Bu hem iyi hem kötü. Ay Merkür ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Bu etkiler bizleri mutlu etmeye yetiyor. Düne nazaran kendimize güvenimiz tam. Daha verimli ve çalışkanız. 


26 Aralık 2018, Çarşamba 


Ay hareketine Aslan burcunda devam ediyor günün büyük çoğunluğunda. Gökyüzünde Güneş ve Satürn kavuşum yaparken; Mars Kiron'la bir süredir kavuşumda. Ama bu açılardan ziyade Ay ve Güneş olumlu yansıması ile pek çok konuda güç bulabileceğiz içimizde. Yeniden ayağa kalkmak ve kolları sıvamak için kendimize güvenebiliriz. 


27 Aralık 2018, Perşembe 


Ay Başak burcunda bugün. Ay ve Güneş'in olumlu açısı devam ederken, Ay ve Merkür arasında uyumsuz açı dikkat çekiyor. 
Fikirlerimizle duygularımız çakışıyor. Hareketlerimiz mantık dışı olabilir. Sözler ve hareketler birbirini tutmuyor sanki... Titiz ve eleştirel yapımız ise güne damga vuracak. 
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28 Aralık 2018, Cuma 


Ay Başak burcunda ve Ay Mars karşıtlığı gökyüzünde hakim. 
Gereksiz agresyon ve stresten uzak durmalıyız. Trafikte ve çevremizde çıkan tartışmalardan nasibimizi alabiliriz. Çevremizdeki kişiler gergin ve tutarsız olabilir. Koşturması çok fazla olan bir gün. Halletmemiz gereken çok iş var gibi. 


29 Aralık 2018, Cumartesi 


Ay Terazi burcunda Jüpiter ile uyumlu açısı var fakat Satürn ve Güneş'le açısı gergin. Dolayısıyla uyum ve denge yaratmaya dikkat etmeliyiz. Ay-Terazi günleri uyum ve ahenk içerir ve bizlerde çevremizden baskı görmek, tartışma görmek istemeyiz. Arabulucu olup olayları veya kişileri barıştırma zamanı, koca bir yılı geride bırakırken artık kalbimizi sevgiye açalım ve barışı hayatlarımıza çekelim. 


30 Aralık 2018, Pazar 


Ay Terazi burcunda devam ediyor hareketine. Uranüs ile açıları gergin olsa da gün içinde uyumlu açılarda yok değil. Hatta pek çok şeyi düzeltmek için fırsatlar karşımıza çıkabilir. Bu güzel pazar gününde aile bireyleriyle görüşmek, dertleşmek, birlikte vakit geçirmek her şeyi yumuşatabilir. Sürprizlere açık bir gün. 
Beklenmeyeni beklemeliyiz. 
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31 Aralık 2018, Pazartesi 


Evet, koca bir yıl bitiyor bugün. Neşeyle, huzurla, sevgiyle yol alacağımız güzel bir yıla kucak açalım. Ay Akrep burcunda olacak ; Neptün ile Güneş ile uyumlu açıda! Hayallerimizdeki gibi bir gece geçirebileceğimiz; iletişimimizi kuvvetlendireceğimiz keyifli organizasyonların içerisinde olacağımız bir gündeyiz. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Sevgi ve Sağlıkla kalın. 
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